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We kunnen er niet naast kijken, honderd jaar geleden werden Leuven en de universiteit zwaar 

getroffen door acties van het Duitse leger. Honderden Leuvenaars lieten het leven, duizenden 

sloegen op de vlucht of werden op transport gezet. 

Voor zover bekend (uit de ‘annuaire’ van 1919) waren ‘maar’ twee personeelsleden van de 

universiteit onder de slachtoffers van de augustusdagen. Voor de Speciale Scholen, de 

voorloper van de ingenieursfaculteit, hadden hun namen nochtans een meer dan gewone 

betekenis: het waren prof. Honoré Ponthière en Vincent Lenertz. We zijn hen intussen 

vergeten, maar dit lijkt ons ”de” gelegenheid om hen terug onder de aandacht te brengen. Wie 

waren ze en hoe kwamen ze aan hun 

einde? 

Honoré-Noël Ponthière was de oprichter 

en het eerste departementshoofd (voor 

zover we dat moderne equivalent mogen 

gebruiken) van het instituut voor 

elektromechanica, het huidige ESAT, dat 

toen in de Vlamingenstraat gevestigd was 

(nu de Vlerick Business School). Vincent 

Lenertz was directeur van de Grafische 

Werken. Aan ingenieursstudies kwamen 

toen heel wat tekenwerken te pas, 

activiteiten die nu grotendeels overbodig 

geworden zijn door CAD en andere 

tekenprogramma’s. Als toenmalig 

universitair huisarchitect ontwierp hij 

ook het gebouw in de Vlamingenstraat 

waarvan sprake, en onder meer ook het 

scheikundig instituut in de Naamsestraat, 

het huidige STUK.  

 

 

  

Het toenmalige elektromechanisch instituut in 

de Vlamingenstraat 



 

 

 

Wat is hun verhaal? 

  

 Honoré-Noël Ponthière werd op 25 december 1850 geboren uit een middenstandsfamilie in 

het dorpje Vonêche bij Beauraing. Hij studeerde af als ingenieur aan de Leuvense universiteit 

in 1872 en deed industriële ervaring op in een groot staalbedrijf. Ten slotte werd hij aan de 

Leuvense 

universiteit 

aangesteld tot 

professor 

metallurgie; 

hij realiseerde 

zich dat de 

elektriciteit 

van alsmaar 

groter belang 

werd, niet 

enkel voor de 

aandrijving van werktuigen, maar ook bij 

metallurgische processen. Hij werd de 

drijvende kracht achter een meer gedegen en praktisch gerichte opleiding in de elektriciteit. 

Eerst liet hij rond 1880 in het college van Premonstreit (op de hoek van de Naamsestraat en de 

de Bériotstraat) een elektrisch laboratorium bouwen, en toen dit te klein werd, kon hij met 

financiële en materiële steun van de industrie in het jaar 1900 het instituut in de 

Vlamingenstraat optrekken. Architect was Vincent Lenertz. In 1950 verkasten de elektriciens 

ten slotte naar het Kasteelpark.  

Prof. Ponthière woonde op de toenmalige Graanmarkt 24, het huidige Hooverplein, maar had 

een villa in Hermeton-sur-Meuse; dat is een deelgemeente van Hastière, het dorp waar de 

Maas België binnenstroomt. In die augustusdagen bracht hij er zijn vakantie door. 

Het leger van onze zuiderburen was na het uitbreken van de oorlog de vaderlandse troepen te 

hulp gesneld, en voor alle zekerheid was op 15 augustus in de straten van het dorp ook de 

processie rondgegaan met het miraculeuze Mariabeeld. Maar zelfs dat mocht niet baten: na 

hevige gevechten en bombardementen trok de Duitse strijdmacht op 23 augustus Hastière 

Na 1900: studenten in hun nieuw laboratorium 



binnen. De volgende dag was het de beurt aan Hermeton. De meeste inwoners waren de 

bossen ingevlucht voor de Duitse beschietingen; ook de villa van Ponthière vormde een van 

de doelwitten. Met zijn vrouw Pauline Schlögel en een van hun dochters (de andere zou in 

september bevallen), zijn schoonbroer die pastoor was in Hastière-par-delà en nog anderen 

zocht hij daarom een schuiloord in de kelders van het kerkje van Hermeton. Toen ze merkten 

dat door Duits toedoen twee derde van de huizen van Hermeton in brand stonden besloten ze 

wijselijk hun schuilplaats te verlaten, Ponthière, een witte 

zakdoek aan een stok geknoopt, voorop. 

Hij sprak vlot Duits, de taal van de techniek destijds, en hoopte 

zo een vrije uittocht te kunnen onderhandelen voor al wie nog in 

het dorp was. Maar dat viel tegen: even verder werden ze staande 

gehouden, beschuldigd van op de Duitsers geschoten te hebben. 

Er waren franc-tireurs in het dorp! Er hielp geen lievemoederen 

aan, hoewel Ponthière kon aantonen dat de inwoners hun wapens 

op voorhand ingeleverd hadden: alle mannen uit het gezelschap 

werden meegevoerd, en na een schijnproces even verder op een 

wegeltje gefusilleerd.  

Drie dagen later lagen de lijken van Ponthière, zijn schoonbroer en een oude dorpsbewoner er 

nog zoals ze gevallen waren. Ze werden zonder verdere plichtplegingen ter plaatse begraven. 

 

Nu herinnert een gedenksteen tegen de kerk van Hastière-

par-delà met de namen van de slachtoffers aan de 

moordpartij die zich heeft voorgedaan. En in 1921 werd 

op plechtige wijze een marmeren herdenkingsplaket voor 

prof. Ponthière ingehuldigd in de hal van “zijn” instituut. 

Ze verhuisde jaren 1950 mee naar het Arenbergpark, en 

bij de splitsing van de universiteit ging ze over naar de UCL. Ze siert nu de inkom van het 

Maxwellgebouw in LLN. Merk tussen haakjes op dat de datum van de plaket fout is: zijn 

dood viel niet op 23 maar wel 24 augustus, zoals het bidprentje vermeldt.  

 

  



Vincent Lenertz, de architect van het elektromechanisch instituut in de Vlamingenstraat, was 

een Luxemburger, geboren in Echternach op 22 april 1864. Hij was in de eerste plaats een 

begenadigd tekenaar. Zo 

ontwierp hij in 1909 het 

‘oermodel’ van het zegel 

van de universiteit, de 

Sedes Sapientiae, dat 

intussen een aantal maal 

gerestyled is. (De KU 

Leuven en de UCL 

gebruiken elk hun eigen versie.)  

Bij de ingenieursopleidingen was 

hij verantwoordelijke voor diverse tekenpractica.  

In 1913 had hij een ruime eigen woning in gebruik genomen aan Tiensevest nummer 36 

(sindsdien verdwenen). Het is vlak bij zijn voordeur, onder de bomen van de vest, dat 

kanunnik Lemaire, eveneens prof bij de ingenieursopleidingen, eind augustus 1914 het 

lichaam van Lenertz zou aantreffen, in een plas geronnen bloed. Wat was er gebeurd? 

 

Dat de Duitse troepen in die dagen grote 

gedeelten van Leuven in brand staken 

moeten we onderhand niet meer 

uitleggen. In de stad heerste terechte 

paniek. De Leuvenaars hadden maar 

twee keuzes: vluchten of (de mindere 

optie) schuilen. Vincent Lenertz, zijn 

vrouw, vijf kinderen en schoonmoeder 

zochten hun heil in de kelder van hun 

woning. Maar toen de troepen alsmaar 

meer huizen in de buurt in brand staken 

sloeg de schrik hem om het hart. In hun 

kelder zouden ze levend kunnen 

verbranden of door de rook omkomen. 

Daarom verlaat hij in de ochtend van 26 

augustus hij de kelder om met de Duitsers te onderhandelen.  

Lenertz in de tekenzaal  

1909 vs. 2014 KU L - UCL– zoek de verschillen! 

 



Als Luxemburger sprak Lenertz een aardig mondje Duits; misschien dacht hij, zoals 

Ponthière, de vijand in zijn eigen taal aan te spreken en hem zo te overtuigen hen te sparen. 

Ook in zijn geval was niets minder waar: Zijn pleidooi was tevergeefs, in zijn eigen 

deuropening kreeg hij twee kogels in de nek. 

Als afschrikwekkend voorbeeld mocht zijn lichaam niet geborgen worden, het bleef 

dagenlang liggen zoals het gevallen was; in een grote plas geronnen bloed trof kanunnik 

Lemaire het dagen later aan. Uiteindelijk kwam het op het Stationsplein (nu Martelarenplein) 

in een gemeenschappelijk graf terecht, later wordt hij begraven op het stedelijk kerkhof. Zijn 

naam leeft voort samen met die van de gevallen 

burgers en soldaten op het monument voor het station.  

En in de gebouwen die hij ontwierp natuurlijk, niet enkel voor de universiteit, maar ook 

andere, vooral Limburgse kerken.  

Hoe verging het zijn familie? Ze bleven gelukkig gespaard. Een van zijn zonen wordt later in 

de oorlog aangehouden, beschuldigd van medewerking aan de sluikpers. Zijn weduwe zou 

hem uiteindelijk meer dan veertig jaar overleven. Zijn smeekbede had dus, althans 

gedeeltelijk, toch succes. 

Dat was het droeve verhaal van de ESAT-oervader, en van iemand die niet enkel “ons eerste 

gebouw” ontwierp, maar die generaties ingenieurs heeft leren tekenen. Het is een 

merkwaardig toeval dat deze twee universitaire medewerkers in die augustusdagen het leven 

lieten, op een gelijkaardige 

manier, bijna gelijktijdig (met 

twee dagen verschil) maar wel 

honderd kilometer van elkaar. 

En het dient gezegd, ondanks de 

zware tol die Leuven moest 

betalen was de materiële schade 

en het verlies aan mensenlevens 

in Hastière in verhouding veel 

groter. 

 

       Jan Cuypers (jan@watsonwolf.com) 

De pastorij van pastoor Schlögel na de feiten…… 
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