
ROSALIE VAN KERKHOVE 

 

† Sint-Maria-Horebeke, 26 oktober 1918. Landbouwster 

 

° Sint-Maria-Horebeke, 9 mei 1865 

 

Echtgenote van Jozef Hove 

 

Rosalie Van Kerkhove werd op 9 mei 1865 geboren in Sint-

Maria-Horebeke. Zij was de dochter van landbouwer Joseph 

Van Kerkhove (°St.-Maria-Horebeke, 1813) en zijn huisvrouw 

Ida Verburgt (°Welden, 1828) en echtgenote van orthopedisch 

schoenmaker Jozef Hove (°Sint-Maria-Horebeke,1857). Het 

echtpaar woonde op Vrijsbeke, 2. 

  

Op zaterdag 26 oktober 1918 was er onophoudelijk 

luchtverkeer boven onze beide dorpen. Dit had grotendeels te 

maken met de vliegroute van de Duitse bommenwerpers type 

Gotha G.VII, kleinere bommenwerpers die tijdens het eindoffensief ingezet werden omdat ze ook de 

mogelijkheid boden tot lange afstandsverkenning. Die lange afstandsverkenning kwam handig uit 

want de Britse Royal Airforce (RFC) steeg, vanaf midden oktober 1918, op vanuit het vliegveld van 

Bissegem. Op 26 oktober bestookte de RFC de Duitse grondtroepen op de verdedigingslinie 

Waregem-Kruishoutem-Wortegem,  Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen deelden ook in de 

brokken.  

Op die bewuste 26 oktober, rond 11 uur, werd Rosalie Van Kerkhove dodelijk getroffen door een 

projectiel, dit terwijl ze op een veldwegeltje langs de Kromstraat in de nabijheid van de herberg “Den 

Drijpikkel” stond te praten met Celine Dolvelde.  

Rosalie Van Kerkhove werd 53 jaar. Zij was moeder van 9 kinderen, 4 meisjes en 5 jongens. Haar 

oudste kind was 25 jaar, het jongste 10 jaar. Haar echtgenoot Jozef Hove bracht met zijn kruiwagen 

het verhakkelde lichaam van Rosalie naar huis. 

Op het bidprentje van Rosalie van Kerkhove staat “...aldaar 

door bommen van vijandelijke vliegers getroffen den 26 October 

1918”. Vermoedelijk werd het gedenkprentje na 

Wapenstilstand gedrukt, om de onderstaande reden. 

Op 8 oktober 1918 kwam Sint-Maria-Horebeke onder het 

strenge gezag te staan van de Duitse ortskommandant 

Luitenant Zeiser. Op zijn bevel en omwille van de 

papierschaarste, mocht de drukkerij De Clippele enkel nog 

drukwerk leveren voor de Duitsers. Bidprentjes en particulier 

drukwerk werden verboden. Na de oorlog liet het 

gemeentebestuur van St.-Maria-Horebeke, op haar kosten, 

bidprentjes drukken voor al haar inwoners die overleden 

waren tijdens die “verboden periode”. 

 

Op 2 december 1922 kreeg Rosalie de eervolle vermelding 

“Gestorven voor het Vaderland“. Haar naam staat ook vermeld 

op het gedenkmonument voor de kerk van Sint-Maria-

Horebeke.  


