Maurice Balcaen op de “Rhenus 127” (door Serge Ronsse)

In de vorige editie van de Chronyken van Huizingouw had ik het over Marcel De Smeytere, Germain Devos,
André De Vriese en Remi Geiregat, vier Huisenaren die het leven lieten tijdens de Achttiendaagse Veldtocht. Ik
deelde toen mee dat het oorlogsmonument van Huise ook de naam van Maurice Balcaen draagt. Ik breng u in
deze editie graag zijn verhaal ...

Afkomst

Maurice Balcaen werd geboren te Petegem (Deinze) op 12 april 1908. Hij was de zoon van Emilius Balcaen en
Maria Peers, beiden geboren in Kruishoutem en gehuwd in Petegem op 30 december 1899. Het
landbouwersgezin had 4 zonen en 4 dochters en woonde eerst in Petegem. Vandaar zijn ze in 1910 vertrokken
naar Huise. '

Maurice Balcaen was gehuwd met Irene Emma Nachtergaele uit Kruishoutem. 2 Enigszins vreemd is dat de
overlijdensakte van Maurice aangeeft dat zijn vrouw in 1940 in Kruishoutem woonde. Men zou verwachten dat zij
in Huise woonde. Maurice staat immers vermeld op het corlogsmonument van Huise, wat impliceert dat hij er
inwoner was.
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Overlijdensakte van Maurice Balcaen - Bron: http:/www.bel-memarial.org

' DE BOUVER ROMAIN, Priester-leraar F. Brys en de ramp met de rijnaak Rhenus 127 op 30 mei 1940 te Willemstad,
Nederland, in: Contactblad van de kring voor geschiedenis en kunst van Deinze en de Leistreek, jg. 24, nr. 4, 1992, Deinze, pp.
3222-3223.

? hitp://www.bel-memorial.org/names_on_memorials/display_names_on_mon.php?MON_ID=542 (11 mei 2013)



De Achttiendaagse Veldtocht

Maurice had de graad van soldaat (stamnummer 109/73389)° bij het 395 Linieregiment, een onderdeel van de
18% Infanteriedivisie. Zijn bataljon en compagnie zijn niet bekend.*

Op 10 mei 1940 bevond het regiment van Maurice zich in kantonnementen binnen de Versterkte Positie
Antwerpen rond Merksem en Deurne. Het was er de dag voordien aangekomen, na het verlaten van ziin
stellingen langs het verbindingskanaal Maas-Schelde tussen Beerse en Arendonk. Het regiment bleef enkele
dagen inactief tot het op 15 mei 1940 opnieuw aanhechtte bij de andere regimenten van de 18® Infanteriedivisie.
In de nacht van 15 op 16 mei 1940 verplaatste de divisie zich naar de oude fortengordel rond Antwerpen. Tegen
de avond werd echter beslist om het leger achter de nieuwe linie Terneuzen-Gent-Oudenaarde terug te trekken.
In de nacht van 16 op 17 mei stak het regiment van Maurice in Boom de Rupel over. Vervolgens trok het
westwaarts en trok de Schelde over via de brug van Temse. Het regiment zocht logement in Lokeren en in
gemeenten ten noorden van de stad. De nacht nadien marcheerde men van Lokeren naar Gent. Het regiment
reorganiseerde zich in Sint-Amandsberg en kon daar even uitrusten. Maurice kwam in de ondersector Oostakker
terecht, waar het regiment zich ingroef en enkele dagen in stelling bleef. Op 22 mei 1940 besliste de Conferentie
van leper echter om de frontlijn terug te trekken en het bruggenhoofd Gent te verlaten. Het 39 Linieregiment
vertrok na het vallen van de duisternis vanuit QOostakker naar Gent, maar raakte verstrikt in een stroom
vluchtelingen en liep daardoor vertraging op. Tijdens de nacht nam het regiment nieuwe posities in in het noorden
van Gent. Tegen de ochtend van 23 mei 1940 drongen de Duitsers Gent binnen, waarop enkele
schermutselingen volgden en enkele manschappen van het regiment gevangen werden genomen. 's Avonds
kreeg het regiment het bevel om Gent te verlaten. Net na middernacht trokken de troepen via de brug van
Mariakerke naar Merendree. Tijdens deze mars werd de colonne vanuit de lucht aangevallen en sneuvelden twee
soldaten. Het regiment werd gekantonneerd in Hertberge, zo’'n 20 kilometer achter het afleidingskanaal van de
Leie. Op 25 mei 1940 werd het Bataljon van het regiment klaargestoomd voor een actie aan het
afleidingskanaal, het 2* Bataljon bezette Maldegem en het 3" Bataljon de baan tussen Maldegem en Knokke, in
de buurt van Butswerve. Het is niet duidelik in welk bataljon Maurice Balcaen zat. Na een weinig succesvolle
krachtmeting met de Duitsers in Maldegem trokken de Belgen zich op 27 mei terug naar Oostkamp. De weinig
georganiseerde restanten van het regiment bevonden zich tussen Oostkamp en Brugge toen het nieuws van de
capitulatie op 28 mei 1940 binnenliep. =

. De deportatie

Na de capitulatie van 28 mei 1940
werden ongeveer 300 000 Belgische
krijgsgevangen in dagmarsen van 30 tot
40 km van het noorden van Belgié naar
de Nederlandse grens en vervolgens
naar Zeeland gedreven. Zij zouden daar
van de Duitsers hun Entlassungsschein
krijgen en als vrije mannen naar huis
kunnen. In de plaats van huiswaarts te
keren werden zij met open tramwagons
van de Zeeuwsch-Viaamsche-
Trammaatschappij naar Walsoorden en
Terneuzen gevoerd en dan op rijnaken over de Nederlandse binnenwaters naar Duitsland gedeporteerd. De
langdurende vaart ging over de Westerschelde, het Kanaal van Zuid-Beveland, de Oosterschelde, zo via
Willemstad naar Dortrecht om vervolgens langs de Waal naar de Rijn te varen waar de gevangenen te Wesel of
Emmerich verzameld werden. Van daaruit ging het verder met de trein naar een Duits Durchgangslager waar zij
verdeeld werden over de Sta!agkampens. " Zo verging het ook Maurice Balcaen.
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® Een Stalag is een krijgsgevangenkamp voor soldaten.
’ DE BOUVER ROMAIN, o.c., p. 3221.



Belgische krijgsgevangen wachten om aan
boord te gaan van de Rhenus 127

Bron: hitp://users.telenet.be/l anaken-glorie-
en-historie

De ramp met de Rhenus 127

Op donderdag 30 mei omstreeks 9 uur begon de reis naar het onbekende. Vier rijnaken vormden éen konvooi.
Eén van de schepen, de Rhenus 127, een kolenschip, zat volgestouwd met naar schatting 1500 Belgische
krijgsgevangenen. Ze zaten dicht opeengepakt in een schip dat nog vol kolengruis zat. Ze hadden dorst en
honger en waren sedert dagen ongewassen en ongeschoren. Eén tonnetje drinkwater kon nauwelijks de dorstige
lippen verfrissen. Eén brood per twee man was het enige wat zij aan mondvoorraad meekregen. Het werd warm
en stoffig in het ruim. Enkele luiken werden opengelegd. Een deel van de soldaten verbleef op het dek. Allen
verdreven de tijd met kaarten of slapen.
De Duitse bewakers behandelden de
soldaten naar willekeur en niet altijd
even correct. In de vroege avond
voeren zij het Hollands Diep binnen.
Enkele oudere Duitse infanteristen
bezetten het vestingstadje Willemstad.
Zij patrouilleerden voortdurend op het
Hollands Diep. Niettegenstaande zij op
de hoogte waren dat er in de
vaargeulen nog Duitse mijnen lagen
lieten zij de rijnaken doorvaren. ®

Krijgsgevangenen op het dek van de Rhenus
127 - Bron:
http:/’mww.wilhelminasluis.nl/henrean. html

Rond 19.20 uur was er een geweldige ontploffing te horen. De Rhenus 127 was op een magnetische mijn
gevaren en de boeg was opengereten. Het schip voer toen ongeveer 700 m ten noorden van het centrum van
Willemstad en was 300 m uit de wal. Er ontstond paniek aan boord. Honderden gewonden en drenkelingen
dreven in het water. Hun natte kleding en de loodzware soldatenschoenen waren ocorzaak dat tientallen soldaten
binnen enkele minuten verdronken. Anderen waren met de opengereten boot in de diepte gezogen. Er waren
geen touwen noch reddingsboeien aan boord. Wie kon zwemmen trachtte de oever te bereiken. Na korte tijd was
het achterschip volledig in het water verdwenen. Het voorschip bleef boven water uitsteken. De Willemstadse
vissers voeren met hun schepen ter hulp en deden hun best om de soldaten uit het water op te vissen of van
boord te krijgen. Ook de Duitse Ortskommandant van Willemstad stuurde zijn patrouilleboten ter plaatse om hulp
te bieden. Ernstig gewonden werden ondergebracht in scholen en particuliere woningen, of werden naar de

® DE BOUVER ROMAIN, o.c., p. 3221.



ziekenhuizen van Oudenbosch of het militair ziekenhuis van Breda overgebracht. Het Rode Kruis van Breda
kwam met enkele ambulances gewonden ophalen. °

De zinkende Rhenus 127 - Bron:
http/www.fraternellechasseursardennais.be

Een aantal niet gewonde soldaten had
van de gelegenheid gebruik gemaakt
om burgerkleren aan te trekken en te
voet naar huis te gaan. De Duitsers
hadden dat snel door en een afdeling
Feldgendarmen spoorde hen op en
bracht hen terug naar de schepen.
Enkele  tientallen  konden  toch
ontsnappen. Tegen de middag van 31
mei zetten twee rijnaken van het konvooi van vier hun reis naar Duitsland verder. '°

Op zaterdag 1 juni werden de eerste drie slachtoffers in het parochiekerkje van Willemstad begraven. De
celebrant sprak aan het graf een laatste vaarwel uit terwijl een Duitse eenheid zorgde voor de militaire
eerbewijzen. "'

Dagenlang werden de lijken uit de stroom opgevist, naar de oever gebracht en zo goed mogelijk geidentificeerd.
Zij werden voorlopig begraven op de Nederlandse hervarmde begraafplaats. Sommigen in een kist, anderen in
een massagraf. Op een bepaald tijdstip was het niet meer verantwoord de lijken, die in verregaande staat van
ontbinding verkeerden, door de stad te vervoeren en werd een massagraf aangelegd aan de oever van het
Hollands Diep. Van dan af :

werden alle nog gevonden
soldaten daar begraven. In
opdracht van de Duitse overheid
werd de rijnaak gelicht en
konden nog 22 zwaar verminkte
lijlken geborgen worden. Het
schip is later hersteld en
opnieuw in de vaart gekomen
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onder de naam “Grebbeland”. > | R ] Wi 4

Figuur 1 De Rhenus 127
(Grebbeland) in 1955 - Bron:
http:/{users.skynet beffral.royale.cha

Onder de slachtoffers van deze scheepsramp bevonden zich 25 Oost-Vlamingen. Eén van hen was soldaat
Maurice Balcaen. '® Maurice Balcaen raakte bij de scheepsramp ernstig gewond en overleed in het lokale
hospitaal op 9 juni 1940. ' In 1950 werden de doden die op de Nederlandse hervormde begraafplaats lagen
overgebracht naar de begraafplaats aan het Hollands Diep. Daar rusten nu 167 slachtoffers, waaronder Maurice
Balcaen. *°
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Het massagraf aan het Hollands Diep voor de plaatsing van het monument in 1950 - Bron: hitp://www.bel-memorial.org

Geboeid door de rijke geschiedenis van Huise heb ik in de
loop der jaren heel wat geschiedkundige weetjes
verzameld, over de meest uiteenlopende tijdperken en
onderwerpen.

Voortaan wil ik regelmatig zo'n weelje met u delen, en
tegelijkertijd beroep doen op uw kennis van het verleden
om de Huisische geschiedenis verder te documenteren.

Misschien kent u het verhaal van Maurice Balcaen?
Misschien kunt u het corrigeren of verder aanvullen?
Misschien kent u nog andere Huisische oorlogshelden? Of
boeiende oorlogsverhalen uit Huise? Misschien bezit u een
interessante foto of document ...?

Misschien weet u ook iets meer over de gesneuvelden
uit de eerste wereldoorlog, wiens namen je hier rechts
Zziet staan?

Ik zie uw reacties, opmerkingen, suggesties, aanvullingen
graag tegemoet! U kunt me berichtie sturen op
ronsse.verroken@skynet.be.

Alvast bedankt, Serge Ronsse.
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