
Omer Lodens, gesneuveld tijdens WO II. 

 

Omer is geboren te Sint-Maria-Horebeke op 7 

december 1905, zoon van Alois en Octavie Vande 

Mergel. 

Zijn vader was strodekker en woonde aan Den Daele 

(toen Boschstraat).  

 

In 1925 werd Omer opgeroepen om zijn legerdienst te 

vervullen (lichting Sint-Maria-Horebeke). 

Omer huwde op 30 april 1930 met Andrea Tuybens en 

op 1 mei 1930 verhuisde het echtpaar naar Etikhove. 

 

Tijdens de 2e Wereldoorlog deed Omer dienst als 

soldaat bij het 4e Intendancekorps van het 4e 

Legerdepot. Zijn stamnummer was 197/48664. 

Op 10 mei 1940 (Fase E van de mobilisatie) worden 

alle eenheden van het 4e Territoriaal Intendance 

Korps op volle sterkte gebracht. Omer Lodens wordt 

op die dag toegevoegd aan het 7e regiment Ardeense 

Jagers- Opleidings-en versterkingsregiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ardeense Jagers 

 

De Ardeense Jagers maken deel uit van de 

infanterie. Deze bijzondere troepen 

werden opgericht in 1934 door 

omvorming van het 10de Linieregiment. 

De idee was om een mobiele formatie te 

vormen die moest instaan voor de 

verdediging van de diverse alarmposten 

en vooruitgeschoven stellingen in de 

Belgische Ardennen. De eenheden zouden 

voornamelijk uit plaatselijke inwoners 

rekruteren en kregen een groene 

alpenmuts met everzwijnsymbool in een 

poging om het lokale karakter van de 

eenheden te onderstrepen. Door dit 

symbool op hun muts  werden de 

Ardeense Jagers, in de volksmond, “De 

Varkenskoppen” genoemd. Die Ardeense Jagers hadden een zeer goede reputatie, hun leuze was 

“Resiste et mord” = verzet je en bijt. Voor de Duitsers waren ze een gevreesd korps.  

De Zweedse powermetalband Sabaton heeft een lied gewijd aan de Ardeense Jagers. Het 

nummer heet Resist and Bite, een Engelse vertaling van het motto van het regiment. 

Het lied gaat over een kleine Belgische eenheid soldaten die geacht werd stand te behouden 

langs de KW-linie in mei 1940. Toen Duitsers de eenheid naderden werd hen bevolen zich terug 

te trekken. Door communicatieproblemen bereikte dit hen nooit. In plaats daarvan voerden ze 

hun oorspronkelijke opdracht uit: de grens ten koste van alles verdedigen. Ze boden zoveel 

tegenstand dat de tegenstander dacht met een veel grotere eenheid van doen te hebben. Toen ze 

tenslotte gevangen werden genomen en men hun vroeg waar de anderen waren, lachten ze wat 

en antwoordden: Er zijn geen anderen, wij zijn alles! 

In 1940, tijdens de Duitse invasie , werden de Ardeense Jagers verdeeld in twee divisies, ze 

voerden vernietiging uit en vertraagden de veldslagen in de Ardennen , voordat ze zich bij de 

rest van het Belgische leger voegden aan de Dender  : ze namen deel aan de slag om de Leie , 

verdedigend Deinze , Gottem en Vinkt . 

 

Op 16 mei moesten Omer, met een groep Ardeense Jagers,  dekking bieden aan de 1ste 

Provianddienst Namen – Militaire Bakkerij, die via Ieper, richting De Panne en de inmiddels in 

Noord-Frankrijk geopende bakkerijen evacueerden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 mei 

In Ieper werd Omer, door een voorpost van de 

snel oprukkende Duitse troepen, neergeschoten. 

 

De dag van de Belgische capitulatie, op 28 mei 

1940, waren de 2 divisies Ardeense Jagers 

ongeveer de laatste eenheden die hun cohesie 

en vechtlust behielden. In volle Belgische 

nederlaag in mei 1940 hebben ze hun naam 

groot gemaakt. 

 

Omer werd herbegraven te Sint-Maria-Horebeke 

op 28 juni 1940. 

Omer staat vermeld op het oorlogsmonument te 

Sint-Maria-Horebeke, samen met Jerome 

Broodcoorens, die overleed op 21 mei 1940 te 

Mouriez Frankrijk. Jerome behoord tot het 2e 

regiment Grondverdediging tegen luchtdoelen. 

Zij zijn de enige militaire slachtoffers 

(Horebeke) van de 2e WO en hun naam werd 

achteraf aangebracht op het oorlogsmonument. 

  

 

 

 

Resist and byte. Song. 

 

 
War is coming swiftly 

The border is closing in 

We’re a company of soldiers 

We’re 40 rifles strong 

All alone 

Stand alone 

Ardenner ground is burning 

And Rommel is at hand 

As the Blitzkrieg’s pushing harder 

The war is all around! 

All around 

Hold your ground! 

Fight for 18 days of battles 

No odds are on our side 

Few will fight for all 

Until the bullets are gone 



We! We will resist and bite! 

Bite hard, cause we are all in sight 

We! We take up arms and fight! 

Fight hard, resist and do what’s right! 

No matter our fighting 

Their numbers will still count 

We’re outgunned and few in numbers 

We’re doomed to flag or fail 

We fought hard 

Held our guard 

But when captured by the Axis 

And forced to tell the truth 

We will tell them with a smile 

We will surprise them with the laugh 

We are all 

We were all 

We were told to hold the border 

And that is what we did 

Honoured by our orders 

In despite of our foe 

Gloria fortis miles 

The Wehrmacht’s closing in 

Adversor et admorsus 

The Boar against the Eagle 

Gloria fortis miles 

The Wehrmacht’s closing in 

Adversor et admorsus 

The Boar against the Eagle 

Music: Brodén / Lyrics: Brodén / Sundström 

 


