Meetjeslandse
Oorlogsmonumenten

INLEIDING

Hugo NOTTEBOOM

In de eerste helft van de twintigste eeuw wordt Europa en grote
delen van de wereld geteisterd door twee wereldoorlogen. Van 1914 tot
1918 en van 1940 tot 1944 wordt ons land bezet door een Duitse over-
macht. Naast de niet te becijferen economische en financiéle verliezen en
vernielingen, is er het onnoemelijke menselijke leed dat beide oorlogen
met zich meebracht.

Bij die wereldoorlogen krijgt het Meetjesland het steeds erg te ver-
duren, en dat door zijn strategische ligging die bepaald wordt door het
kanaal van Terneuzen, de vaart van Brugge naar Gent en vooral door het
Schipdonk- en het Leopoldkanaal. Het is telkens in en rond deze kana-
len dat er hevig wordt gestreden en de materiéle verliezen telkens bijzon-
der groot zijn: bruggen, wegen, kerken, woningen, enz., worden keer op
keer vernield. In alle Meetjeslandse gemeenten slaat het monster van de
oorlog toe: onschuldige burgerslachtoffers, tientallen zoniet honderden
Belgische soldaten die de dood vinden op het slagveld, duizenden arbei-
ders vertrekken verplicht naar Duitsland om er de oorlogsmachine draai-
ende te houden, heel wat mensen worden omwille van hun politieke over-

tuiging of omwille van tegenwerking opgepakt, gevangen gehouden,
gemarteld en gefusilleerd.

Zoveel jaren na deze oorlogen rest er niets meer van de vernielin-
gen. Toch zijn er nog heel relicten die aan beide wereldrampen herinne-
ren, bijvoorbeeld zijn in het Meetjeslandse landschap bunkers nooit ver
weg, over het Leopoldkanaal ligt nog een originele baileybrug, op elk
gemeentelijk kerkhof getuigen grafzerkjes van zoveel verloren levens. De
meesl sprekende getuigenissen zijn en blijven de oorlogsmonumenten die
in elk dorp of stad werden opgericht, meestal zeer gewoon, af en toe heel
artistiek uitgevoerd. In het Meetjesland zijn er tientallen dergelijke
gedenktekens. De inhuldiging ervan was steeds een belangrijk moment,
patriottische gevoelens laaiden daarbij hoog op. Nog steeds worden op 11
november in alle gemeenten de slachtoffers van de oorlog herdachit.
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Die oorlogsmonumenten zijn belangrijke historische getuigen.
Allereerst tonen ze de wreedheid aan van elk gewapend conflict, het ver-
lies van die duizenden jonge levens is onbegrijpelijk. Verder vertellen ze
ons ook een en ander over de manier waarop een lokale gemeenschap
met de oorlog omging: van een zeer eenvoudige gedenkplaat naar echte
standbeelden, het Meetjesland heeft ze allemaal. Uit nagenoeg alle monu-
menten blijkt de grote vaderlandsliefde en de trouw aan de koning.

Het Heemkundig Genootschap meende er goed aan te doen een
tocht langs die verschillende stenen getuigen te organiseren en de ont-
staansgeschiedenis ervan uit de doeken te doen. Oudstrijders uit de
Eerste Wereldoorlog zijn er niet meer, en die van de Tweede Wereldoorlog
zijn allemaal tachtigers, wie zal straks nog oog hebben voor deze getui-
genissen?

Lotenhulle
TWEE OORLOGSMONUMENTEN

Arnold STROBBE

1. HET GROENE MONUMENT

In Lotenhulle herinneren twee monumenten aan de voorbije
wereldoorlogen.

Het ene is een groen monument, een plataan. Hij werd een paar
jaar geleden door het gemeentebestuur van Aalter heraangeplant op een
vluchtheuvel in het midden van de Grote Plaats op de kruising van de
Nevelstraat met de Steenweg op Deinze. Deze boom moet de herinnering
levendig houden aan de oorspronkelijke vrijheidsboom die burgemeester
Georges Hulin de Loo kort na de Eerste Wereldoorlog ooit eigenhandig tij-
dens een officieel bevrijdingsfeest heeft geplant. In zijn gelegen-
heidstoespraak zou hij in zijn gebroken Vlaams gezegd hebben: De bomen
hebben binst den oorlog meer afgezien dan de mensen. Zijn woorden zijn
begrijpelijker wanneer men er rekening mee houdt dat hij na de oorlog
als toerist wellicht de Westhoek heeft bezocht en er met eigen ogen de ver-
woesting van het natuurlijk landschap heeft gezien. Hij was trouwens zell
een natuurliefhebber die graag vertoefde in het domein van de familie dat
bestond uit een prachtig park met vele exotische bomen en planten.
Tijdens zijn vakanties in Lotenhulle wandelde hij graag langs de akkers
van het dorp. De rij elken langs de Steenweg op Deinze en de rij beuken
langs de Bosstraatl zijn op zijn initiatiel geplant. Het is ande‘r/.ijds even
begrijpelijk dat de inwoners van Lotenhulle die een kind, een familielid ot
vriend in de oorlog hadden verloren, hem zijn ondiplomatische groene
uitspraak over de bomen nooit hebben vergeven.
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2. HET TWEEDE MONUMENT

Het tweede oorlogsmonument bevindt zich naast de toegangsdeur
aan de zuidelijke gevel van de H.-Kruiskerk van Lotenhulle. Het bestaat
uit drie bronzen bas-reliéfs, gevat in een arduinen omhulsel.

In de centrale rondboognis houdt een fiere soldaat met het geweer
in de hand de wacht. Links en rechts wordt hij geflankeerd door een rond
medaillon met een engelenfiguur. De linkerengel bidt met gevouwen han-
den, de rechterengel houdt een lauwerkrans in de handen. Beiden zijn
met hun gezicht naar de soldatenfiguur gericht. De soldaat is tamelijk
stroef realistisch voorgesteld. De lijnvoering waarmee de engelen en de
achtergrond zijn weergegeven is veel vloeiender en sluit duidelijk aan bij
de traditie van de Art Nouveaubeweging van voor de Eerste Wereldoorlog.

Ook dit monument is verbonden met de naam van burgemeester
Georges Hulin de Loo die van 1914 tot 1945 onafgebroken burgemeester
van Lotenhulle was. Hij was ook professor kunstgeschiedenis aan de
Gentse Rijksuniversiteit en een autoriteit in binnen- en buitenland wat
de schilderkunst van de Vlaamse primitieven betreft. Direct na de Eerste
Wereldoorlog wilde hij samen met de dorpsgemeenschap een groots
monument voor de gesneuvelden van Lotenhulle laten oprichten. De
geldinzameling in de gemeente bracht echter veel minder geld op dan ver-

?:-—:-4 P — — _J - ‘:f. . :- "

Het oorlogsmonument van Lotenhulle dat op 17 april 1921 plechtig werd onthuld.
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wacht. In feite begrijpelijk, want er lagen pas vier jaren van ellende aller-
hande achter de rug. Professor Hulin was ontgoocheld, maar schonk zelf
toch de meest royale bijdrage. Hoogstwaarschijnlijk was het ook de pro-
fessor die de opdracht voor het kunstwerk aan de bekende Gentse beeld-
houwer Geo Verbanck toevertrouwde. Deze kunstenaar had juist voor de
oorlog in 1913 ten gevolge van de Wereldtentoonstelling van Gent het
monument ter ere van de gebroeders Van Eyck naast de Sint-
Baafskathedraal mee gestalte gegeven. Hij ontwierp na de Eerste
Wereldoorlog nog andere monumenten voor oorlogsslachtoffers, onder
andere in Gent, Lebbeke, Dendermonde, Laken, Elsene en Grimden bij
Tienen. Hulin, die het grootste gedeelte van het academisch jaar in Gent
verbleef, zal Verbanck zonder twijfel persoonlijk hebben gekend en
gewaardeerd.

Het oorlogsmonument van Lotenhulle werd op 17 april 1921 plech-
tig onthuld. Aan de bovenrand is de tekst: God bescherme Belgié aange-
bracht. Onderaan lezen we: Loo - Ten - Hulle eert zijne helden en beweent
zijne slachtoffers. Onder het linkse medaillon worden de vijftien voor
Belgié gevallen soldaten opgesomd. Onder het rechtermedaillon worden
de drie barbaars vermoorde burgers van 17 oktober 1914 vermeld, één
slachtoffer door de Duitse politie neergeschoten en drie personen die door
Duitse bommen dodelijk waren getroffen.

Oorspronkelijk was het monument alleen bedoeld voor de slacht-
offers van 1914-1918. Alleen die twee jaartallen stonden vroeger in het
arduin gegrift. In november 2002, 83 jaar na de onthulling van het
monument, heeft men besloten ook de jaartallen 1940-1945 in het
arduin te graveren. Wellicht voelden sommige oud-strijders 40-45 van
Lotenhulle zich plots tekortgedaan wanneer ze op 11 november hun groet
brengen aan het monument dat voor hun strijdmakkers en voor de
slachtoffers van de Eerste en niet voor die van de Tweede Wereldoorlog is

p)
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De twee medaillons met een biddende engel en een engel met een lawwerkrans,
teken van overwinning.
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bedoeld. Er wordt geen enkele naam van een slachtoffer uit de Tweede
Wereldoorlog vermeld. De vraag is dan ook of dit wel een juiste ingreep
was en of men het monument niet beter had gelaten zoals het was.

We zullen nooit weten welk soort monument er zou gekomen zijn
indien de burgers van Lotenhulle indertijd meer geld hadden ingezameld.
Misschien wel een losstaand standbeeld zoals op veel andere dorpsplei-
nen het geval is. Wat we wel weten is dat het bestaand bas-reliéf van Geo
Verbanck een fraai, kunstzinnig monument is, dat een meerwaarde geeft
aan de zuidelijke geven van de Lootse Heilige-Kruiskerk.

Vinkt
MEI 1940: EXECUTIE VAN BURGERS
Stefaan DE GROOTE
Putten, Lidice, My Lai, Oradour, Vinkt... zijn rustige plaatsjes, die

onverwacht werden gegrepen door niets ontziend oorlogsgeweld. In Vinkt
liet de Tweede Wereldoorlog een diep litteken na, ook in Meigem en

Algemeen beeld van het oorlogsmonument van Vinkt.
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Deinze kwamen tientallen burgers om het leven. In kort bestek geven we
een overzicht van de militaire evolutie, het drama zelf en de gebeurtenis-
sen en plannen achteraf.

1. MILITAIRE EVOLUTIE

Het Duitse leger verovert vanaf 10 mei Belgié in één oost-west
beweging. Vooral in Wallonié stoten de tanks snel door, maar ook in
Vlaanderen moet het Belgische leger ondanks de Franse en Britse steun
de ene verdedigingslinie na de andere opgeven. Een laatste dubbele ver-
dedigingslinie wordt op 24 mei opgesteld aan de Leie en aan het
Schipdonkkanaal. Er zijn nog vele tienduizenden soldaten beschikbaar,
maar velen zijn uitgeput en gedemoraliseerd.

Op zaterdagmorgen 25 mei slagen de eenheden van het Duitse
zesde leger erin om in kleine bootjes het kanaal over te steken ter hoog-
te van Vosselare. Er komt een tegenaanval vanuit Vinkt - ook Nevele
wordt korte tijd heroverd door het Jagers te Voet - maar de Ardeense
Jagers moeten terugplooien tot de dorpskom, waar één van de regimen-
ten nog tot 27 mei weerstand biedt. De Belgische artillerie maakt onder-
tussen heel wat Duitse slachtoffers. Met guerrillatechnieken gaan (som-
mige geisoleerde} Ardeense Jagers de vijand hard te lijf. Honderden
Duitse soldaten en officieren raken dood of gewond. De Waalse soldaten
schieten vanuit boerderijen en van op de zolder van het klooster in Vinkt.
De lokale Duitse legerleiding, die ene dergelijke harde reactie niet ver-
wacht had, raakt in paniek en dankt dat de burgerbevolking (vrijschut-
ters) op de Duitse soldaten schiet.

2. DUITSE ACTIE TEGEN DE BURGERBEVOLKING

Op 27 mei trekken de Ardeense Jagers zich terug in Vinkt. In de
late namiddag ontwikkelt zich het drama. Honderden mensen worden
door Duitse militairen met geweld uit hun huizen in de kelders van het
klooster gedreven. Vrouwen en kinderen komen in een boomgaard
terecht. Tientallen mannen worden geisoleerd en 's avonds geéxecuteerd.
De jongste is dertien, de oudste negentig.

Ook in de kerk van Meigem, waar een ander deel van de bevolking
van Vinkt en Meigem is samengedreven, worden 27 mensen op slag
gedood door een ontploffing, waarschijnlijk veroorzaakt door een door het
Belgisch leger te kort geschoten obus. In totaal zouden in Meigem veertig
mensen het slachtoffer worden van oorlogsgeweld. Door het vlakbij gele-
gen Schipdonkkanaal te beschieten, tracht het Belgisch leger immers nog
steeds de opmars van de Duitsers te stoppen.

Enkele uren later, in de vroege ochtend van 28 mei 1940, capitu-
leert Belgié, maar het duurt nog even voor het bericht Vinkt bereikt en de
gruwel duurt voort tot de middag. In totaal verliezen in Vinkt 87 mensen
het leven, jong en oud, het merendeel inwoners van het dorp zelf,
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De burgerdoden en gesneuvelde Belgische soldaten worden op het
kerkhof van Vinkt begraven. De gesneuvelde Duitse soldaten, ongeveer
2000, krijgen een tijdelijke rustplaats op het Ehrenfriedhof net buiten de
dorpskern.

De Duitsers die eerst beweerden dat burgers hadden geschoten,
zullen tijdens de oorlog stellen dat de Belgische soldaten zich in burger
hadden verkleed, zogenaamd om Vinkt van alle blaam te zuiveren. In
Vinkt zelf waren alle wapens door de burgers ingeleverd, dat thesis dat zij
hadden geschoten, kon niet worden gehandhaafd.

3. NA DE OORLOG

In 1945 wordt aan de pastoriemuur van het kerkhof een voorlopi-
ge gezamenlijke begraafplaats voorzien voor de slachtoffers. Er komt een
onderzoek van de Belgische Staat over deze oorlogsgebeurtenissen, maar
dat is al met al vrij rudimentair, zodat heel wat zaken onopgehelderd blij-
ven. De resultaten van dit onderzoek worden in 1949 gepubliceerd in: “De
oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bezetting van het Belgisch grond-
gebied. Mei 1940. Vinkt en omstreken”. De Krijgsraad te Gent veroordeelt
op 8 december 1948 de twee Duitse officieren Lohman en Kuhner in ver-
band met Vinkt tot twintig jaar dwangarbeid. Jaar na jaar herdenken de
Ardeense Jagers op 25 mei te Vinkt de gebeurtenissen.

Door de actie van een comité uit Vinkt wordt in 1967-'68 een oor-
logsmemoriaal (monument) opgericht, waarop alle 87 burgerslachtoffers
vermeld worden. Het militaristische karakter van de herdenking wordt
bijgestuurd. In 1968 verschijnt een boek van pastoor Frans Michem dat
veel weerklank geniet. Het boek “Vinkt in 1940" kent verschillende her-
drukken en is ook in het Frans vertaald.

Onder impuls van een aantal inwoners van Vinkt, wordt in de jaren
negentig gezocht naar een bijkomende verankering van de gebeurtenis-
sen. Eén van deze mensen, die als tienjarige knaap dit alles meemaakte,
is de gewezen hoofdonderwijzer van Vinkt, Jozef de Vlieger. Samen met
Peter Taghon, die reeds meerdere werken publiceerde over de Tweede
Wereldoorlog, verzamelde hij een indrukwekkende hoeveelheid informatie
een beklijvende serie van (vrijwel uitsluitend Duitse) foto's over Vinkt.

Deze informatie is op dit ogenblik de basis van het project “Waartoe
de mens in staat is” dat deze gebeurtenis blijvend wil herdenken. Hiervoor
werkt het Ename Expertisecentrum met de steun van de provincie een
totaalproject uit dat bestaat uit een website, een educatief project en een

reflectie- of herdenkingsruimte in een in 2005 te realiseren nieuwbouw
in het centrum van Vinkt.

Heel wat mensen hebben zich reeds achter het project geschaard.
Naast mensen in Vinkt zelf zijn er ook enkele academici, leerkrachten en
auteurs die de zaak zeer genegen zijn. Eén van hen is professor Sophie
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‘Moeder der Martelaren' van kunstenaar Denys Goossens. Het kunstwerk is de ziel
van het monument.

242



MEETJESLANDSE OORLOGSMONUMENTEN

De Schaepdrijver die als historica meewerkt aan de inhoud van het pro-
ject. De heemkundige kring Het Land van Nevele probeert via interviews
van getuigen (door jongeren) en bijkomend onderzoek de interesse van de
huidige generatie aan te scherpen. Zo zal in september 2003 een thema-
boek over de gebeurtenissen in Vinkt en Meigem in de tijdschriftenreeks
het Land van Nevele worden uitgegeven met onder andere een tiental
getuigenissen en de plannen voor een reflectieruimte in Vinkt.

4. HET MONUMENT

Precies op de 27ste verjaardag van de feiten, op zondag 28 mei
1967 wordt de eerste steen gelegd van het oorlogsgedenkteken. Het plan
ervan is een ontwerp van schoolhoofd J. De Vlieger, technisch bijgewerkt
door expert-urbanist L. Pieters: sober en eenvoudig, maar groots van
allure.

Over zijn gehele lengte is de 45 meter lange kerkhofmuur bekleed
met gepolijste steen. In het midden van de muur is er het memoriaal over
een breedte van 9 meter. Het bestaat uit twee ongelijke panelen, geschei-
den door een opgaande kolom met kruis. Links de namen van de bur-
gerslachtoffers, rechts die van de militairen. Links staat in reuzeletters
1940, links DE SLAG VAN VINKT. We zien verschillende emblemen en

Denys Goossens met echtgenote naast zijn ‘Moeder der Martelaren’.
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symbolen van de Ardeense Jagers. Ook is er een plattegrond van de
gemeente te zien.

Voor het verheven middenstuk liggen arduinen grafstenen inge-
metseld. Tegels uit dezelfde steen uit het Eifelgebergte zomen het ere-
grasperk af. Massief lage kruisjes staan broederlijk naast elkaar. Een
sober en waardig monument.

Het memoriaal wordt bekroond door een aangrijpend beeldhouw-
werk van Denys Goossens, gewezen directeur van de Eeklose academie.
Deze ‘Moeder der Martelaren’ is een synthese van aanlacht en verzoening,
van oorlog en vrede. Het kunstwerk is de ziel van het monument.
indrukwekkend door zijn doordringende plastische expressie, dood en
leven, nood en troost kregen hier vorm en gestalte. Het is een kunstwerk
dat de bezoeker tot bezinning brengt en tot vrede en verzoening aan-
spoort.

Aalter
AALTERSE OORLOGSMONUMENTEN

Peter LAROY

Aalter is lange tijd een plattelandsdorp gebleven. Het dorp heeft
dan ook eerder een traditie van kapelletjes, verspreid over de uitge-
strektheid van de landwegels, dan een traditie van burgerlijke monu-
menten in herinnering aan personaliteiten of bijzondere gebeurtenissen.
De Aalterse bevolking liet evenwel niet na zowel na de Eerste als na de
Tweede Wereldoorlog een aantal gedenktekens op te richten.

1. MONUMENT 1914-1918

Na de Eerste Wereldoorlog verrees in de schaduw van de Sint-
Corneliuskerk een voor die tijd vrij indrukwekkend gedenkteken. De
Groote Oorlog had miljoenen slachtoffers geéist. Net zoals op veel andere
plaatsen kreeg Aalter een monument met een dubbele inslag. Enerzijds
vond men er de namen van de slachtoffers op terug, anderzijds was het
een uitgelezen plaats om jaarlijks diezelfde slachtoffers te herdenken. De
plaats voor dit oorlogsmonument (naast de kerk) getuigde zoals op veel
andere plaatsen evenzeer van symboliek als van pragmatiek. Wie trou-
wens voor het corlogsmonument staat en even in de hoogte kijkt. ziet het
opschrift op de Aalterse kerkloren: 1918 destructa. 1921 refecta (in 1918
vernietigd en in 1921 wederopgebouwd). De Duitse troepen bliezen inder-
daad bij hun aftocht de toren op en lieten de kerk onthoofd achter. De
bevolking wijcdde hel oorlogsmonument 1914-1918 plechtig in op het
einde van 1919. Het bevat de namen van 38 soldaten en 23 burgers die
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Het oorlogsmonument voor de Aalterse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog op
het kerkplein van Aalter.
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het leven lieten tijdens deze wereldbrand. Dit monument beeldt een sol-
daat af, met het toenmalige Aalterse wapenschild en bevat met de kruis-
vorm ook een zekere symboliek. Na de Tweede Wereldoorlog integreerde
men in dit monument een gedenkplaat met de slachtoffers van deze nieu-
we wereldbrand.

2. MONUMENT VOOR DE GEFUSILLEERDE VERZETSSTRIJDERS

Zo de Eerste Wereldoorlog al zwaar woog op Aalter en zijn bevol-
king, dan was dit voor de Tweede Wereldoorlog nog meer het geval. Twee
bescheiden monumenten herinneren aan belangrijke gebeurtenissen uit
die periode. Om te beginnen is er het monument voor de gefusilleerde
verzetsstrijders Adhemar De Poorter, Omer De Bruyne, Theophiel De Vos
en Bernard Fléchy. Het bevindt zich aan de zijkant van het voormalige
gemeentehuis van Aalter.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er te Aalter inderdaad een
aantal mensen die besloten de bezetter te dwarsbomen. In mei 1942, bij
de tweede verjaardag van de Duitse inval, richtten enkele jongeren een
sluikblad op, de Klaroen. Dit clandestien blad werd gedrukt op een oude
stencilmachine van de onderpastoor maar kende toch een ruime ver-
spreiding. In de zomer van 1943 pakten de Duitsers deze jongeren op en
veroordeelden hen tot strafkamp. Enkelen zouden het niet overieven.

Naast het verzet met het woord wortelde er te Aalter ook een meer
militair verzet. De figuur die in dat verband het meest tot de verbeelding
spreekt is Adhemar De Poorter. Deze man, 35 jaar oud toen de Duitsers
ons land binnenvielen, oefende het merkwaardige beroep van kunst-
schilder uit. Volgens tijdgenoten genoot hij faam als landschapsschilder
en portrettist. Hij werkte mee aan de kruisweg in de Aalterse Sint-
Corneliuskerk en exposeerde op een aantal plaatsen in het Vlaamse land.
Naast zijn kunstzinnige activiteiten zette De Poorter zich voor de oorlog
in bij de luchtbescherming. De man stond ook genoteerd als reserveoffi-
cier bij het Belgische leger.

Vrij vlug na de komst van de Duitsers besloot hij niet bij de pak-
ken te blijven zitten. Adhemar De Poorter bedankte voor de eer om ook
onder de bezetter in te staan voor de luchtbescherming. Hij richtte
integendeel een plaatselijke verzetskern op en sloot zich aan bij de over-
koepelende verzetsgroep Geheim Leger. Volgens een verslag daterend van
na de oorlog leidde hij de spionageactiviteiten van Gent tot aan de kust.
“De vliegvelden van Wevelgem. Maldegem. Aalter, Ursel en Maele stonden
bestendig onder hun toezicht en het bombardement van het terrein vran
Wevelgem had plaats op aanduidingen van Adhemar De Poorter.” aldus
het naoorlogse weekblad De Vrijheid.

De kunstschilder bracht twee tot drie keer in de week documenten
naar zijn contactpersonen in Brussel. Bij zijn terugkeer in november
1942 hielden de Duitsers hem aan. De Poorter en zijn verzetsgroep waren
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Het monument van de gefusilleerde verzetsstrijders aan de zijkant van het voor-
malige gemeentehuis van Aalter,
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verklikt. Nog tien lange maanden verbleef hij in de gevangenis te Sint-
Gillis. Hij wist dat zijn einde nabij was. Adhemar De Poorter maakte er
nog enkele kunstwerken en nam in alle rust afscheid van het leven. Op
2 september 1943 kwam de verzetsleider te Oostakker voor het vuurpe-
loton.

De weken daarvoor stierven een aantal medestanders van Adhemar
De Poorter. Onder hen ook twee Aalternaren: Omer De Bruyne en Theofiel
De Vos. Deze laatste schreef volgens De Vrijheid op 14 juni 1943 een
afscheidsbrief die door zijn vrouw werd ontdekt “in de band van de broek,
van de haar teruggegeven kleederen”. In die brief beschreef De Vos zijn
arrestatie (“Zij hebben mij dan geslegen dat ik in mijn broek deed van de
pijin, met den matrak, schuppen met de groote stiefels en stampen in mijn
wezen van de vuist, van een persoon zoals dikke Bussche,” - die laatste
zijnde een niet onbekend figuur in Aalter) en drukte hij zijn liefde voor het
vaderland uit. Nauwelijks 3 maanden na zijn arrestatie stond hij reeds
voor het vuurpeloton. Op 26 augustus fusilleerden de Duitsers Omer De
Bruyne en zijn schoonbroer Bernard Flécy uit Beernem. Ook hun laatste
brieven zouden na de oorlog in de vaderlandslievende pers verschijnen.
Wie daarover meer wil weten kan terecht in een bijdrage van ondergete-
kende in het heemkundig tijdschrift Land van de Woestijne (2003, 3).

De hele affaire beroerde de Aalterse bevolking enorm. Eenmaal de
gemeente bevrijd en het normale leven op gang gekomen. organiseerde
het gemeentebestuur een begrafenisplechtigheid voor deze gefusilleerden.
Vanaf 17 november tot 21 november 1944 kon het publiek een laatste
groet brengen in de rouwkapel van de Sint-Antoniuskliniek. Op woens-
dag 22 november vond dan de plechtigheid plaats. Duizenden mensen
kwamen hulde brengen. Honderden bloemen zag men in de stoet waar
heel wat weerstandsvaandels werden in meegedragen. Op het kerkhof
hielden o.a. burgemeester De Pauw van Aalter en aalmoezenier van de
Weerstand, E.H. Goethals, een lijkrede. “Een uur lang defileerde de
massa voorbij de opgetooide kisten op het kerkhof. Indrukwekkend was
het oogenblik toen de kisten op de schouders der H.S. mannen van Eekloo
opgelicht werden en de plaatselifke muziekmaatschappyj de Brabanconne
verhief,” aldus een verslag. Beelden van die plechtigheid verraden inder-
daad de grootsheid van de gebeurtenis. De graven zijn nu nog terug te
vinden in het voor de gesneuvelde soldaten voorbehouden perk op de
Aalterse begraafplaats.

Hiertoe wellicht aangespoord besloot het gemeentebestuur een
monument ter herinnering van de gesneuvelden op te richten. De plaat
hangt nog steeds aan het voormalige gemeentehuis. Zij munt uit door
haar eenvoud en bescheidenheid. Wie vergelijkt miet het monument voor
1914-1918 ziet echter een aantal gelijkenissen naar vorm (zwaard, Kruis,
bovenkant). Jaarlijks herdenken op 11 november de oudstrijders deze
gefusilleerden en leggen zij er een bloemenkrans neer.
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3. POLENMONUMENT (TER WALLE)

“Op een morgen was het of Aalter ontwaakte uit een lange bange
winterslaap. Honderden mensen stonden op straat en enkele oud-strijders
uit de eerste wereldoorlog droegen eretekens op de borst. De verwachtin-
gen stonden hoog gespannen, want de bevrijding had iedereen zich voor-
gesteld met tanks, kanonnen en voertuigen. (...) En zie .... daar verscheen
de eerste geallieerde soldaat. Een gejuich steeg op! (...) Over de nationa-
liteit van de geallieerde soldaten die Aalter beuvrijdden had iedereen zich
vergist. Het waren geen Amerikanen, evenmin Engelsen of Schotten, maar
wel Polen.”

Op deze manier beschrijft Aalternaar André De Keé de bevrijding in
zijn autobiografische heimatroman Mijn jeugd onder de toren. De auteur
schetst daarmee perfect de verwondering die zich van de Aalterse bevol-
king meester maakte. Meer dan vier jaar lang hadden zij gewacht op
Tommies of Yanks en nu kregen zij Polen op bezoek. Waar kwamen die in
godsnaam uitgekropen?

Vele mensen waren intussen wellicht vergeten dat de oorlogsge-
beurtenissen aanvankelijk gestart waren met de Duitse inval in Polen in
september 1939. Opgedeeld in een Duitse en een Russische zone, verstikt
door het oorlogsgeweld, vluchtten heel wat Polen naar West-Europa. Toen
Hitler ook daar zijn troepen heen stuurde, vonden nog heel wat van deze
vluchtelingen een veilige thuishaven in Groot-Brittannié of in andere
niet-bezette landen. Terwijl de Duitse Einsatzgruppen lelijk huis hielden
onder de bevolking van het Poolse thuisland, vochten heel wat Polen ver-

beten aan de zijde van de geallieerden. Zo ontstond de lste Poolse
Pantserdivisie.

Dit Poolse bevrijdingsleger werd geintegreerd binnen het lste
Canadese Leger, op zijn beurt geintegreerd in de 21ste Britse legergroep
van de bekende veldmaarschalk Montgomery. De Polen zelf stonden
onder leiding van generaal Stanislas Maczek. Deze Poolse divisie telde
ongeveer 15.000 man en beschikte over circa 250 tanks. Hoewel vrij Brits
van uitzicht, onderscheidden zij zich door de Poolse witte arend op hun
muts en de zwarte schouderklep op de linkerarm. Daar vond men ook het
insigne van de Polen. Het greep terug naar de Poolse ridders die onder
bevel van koning Sobieski de Ottomanen hadden verslagen bij Wenen
(1683) en zo het christelijke Westen hadden gevrijwaard van het moslim-
geweld. Deze krachtige symboliek zit vervat in de afbeelding van de helm
met wuivende vederbos. Een helm die overigens op een aantal afbeeldin-
gen van die roemrijke Poolse koning duidelijk is te zien.

De Polen trokken begin september Belgié binnen. Zij speelden een
duidelijke rol van betekenis bij de bevrijding van Ieper. De Poolse tanks
haastten zich door West-Vlaanderen (Roeselare, Gits, Tielt) met de bedoe-
ling de brug over het kanaal Gent-Brugge te Aalter veilig te stellen. In
Ruiselede hotsten zij op 8 seplember 1944 evenwel op felle Duitse tegen-
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Op 3 december 1976 wordt het Polenmonument te Aalter onthuld door generaal
Maczek. De gestileerde verdertooi is het embleem van de Poolse pantserdivisie en
verwijst naar het hoofddeksel dat de Pooolse huzaren droegen bij de Slag van
Wenen in 1683.
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stand. Aalternaar Maurice Thys, die in 1979 een uniek relaas schreef
over deze bevrijdingsdagen, noteert waarschijnlijk terecht dat Aalter
geluk had dat deze slag in Ruiselede plaatsvond. De hele dag bestookten
de Duitsers en de Polen elkaar. In de late namiddag riepen de Polen uit-
eindelijk hulp in van de geallieerde luchtmacht. Die maaide met ver-
schroeiende kogels het Duitse verzet weg en richtte een ware slachting
aan.

Intussen had een Poolse groep een omtrekkende beweging
gemaakt. Vanuit het zuidwesten slaagden zij erin door Stratem,
Nieuwendam en Nobelstede dicht bij Aalter-Brug te komen. Daar hadden
de Duitsers zich opnieuw ingegraven. Een Poolse tank vloog in brand en
Aalter had meteen zijn eerste bevrijdingsgeweld. Enkele verwarrende
schermutselingen vonden plaats. De Polen hadden even hoop de brug
ongeschonden te kunnen veroveren. Laat op de avond bliezen de Duitsers
ze evenwel op.

Op 9 september 1944 trokken de Poolse strijdkrachten het cen-
trum van Aalter binnen. Zij namen posities in binnen de gemeente met
het oog op de verovering van een bruggenhoofd aan de overkant van het
kanaal. Er heerste een zekere verwarring omdat uit het kaartmateriaal
bleek dat er nog een tweede brug lag. Dit was niet het geval: waarschijn-
lijk hadden de cartografen zich laten vangen door de merkwaardige situ-
atie van een Oude en een Nieuwe vaart. Deze verkeerde interpretatie zou
de Polen toch een aantal manschappen kosten.

Het zag er naar uit dat de Polen slechts ten koste van zware verlie-
zen in hun opzet zouden slagen. Op zondag 10 september kwam echter
het bevel om de pogingen te staken. De Poolse strijdkrachten werden te
hulp geroepen door de Britten bij de bevrijding van Gent. De soldaten die
achterbleven dienden er enkel voor te zorgen dat de Duitsers niet terug
zouden komen. Doordat er geen brug meer lag, leek die kans echter klein.

Maar niets was minder waar. De Duitsers merkten dat de Polen
zich terugtrokken. Enkele groepjes Duitse soldaten kwamen op verken-
ning. Dit leidde tot chaos zowel bij de bevolking als bij de bevrijders.
Enkele mensen die in de omgeving van het kanaal woonden, namen de
benen en bazuinden het nieuws rond dat de Duitsers terugkwamen. De
Poolse soldaten hergroepeerden enigszins en in de verwarring reed een
colonne rechtstreeks in op een Duitse mitrailleurnest. Het Poolse bevel
raakte ontredderd. Tanks rukten uit naar het kanaal en schoten hier en
daar in het wilde weg. Op de strategisch gelegen hoeve Mattheeuws in de
Brugstraat brandde een schuur af. Aan het station doorzeefden zij een
stilstaande trein omdat zij dachten dat er Duitsers inzaten. Om een lang
verhaal kort te maken, 11 september (!), doopten de Aalternaars nader-
hand om in Vliegende maandag, Zotte maandag of Viuchtersmaandag. En
de Duitsers, tja, die keerden niet meer terug. De dag erna hadden zij de
streek verlaten en zich teruggetrokken achter het Leopoldkanaal.
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Aalter was zijn Poolse bevrijders bijzonder dankbaar. In november
1944 droeg men te Aalter-Brug een druk bijgewoonde dankmis op en
herdacht de bevolking de zestien gesneuvelde Poolse soldaten.
Vijfentwintig jaar later, in 1969, kwam een deel van die Polen terug naar
Belgi€, om hun veldtocht te herdenken. Het was o.a. de Aalterse heem-
kundige Arthur Verhoustraete (tevens oud-bestuurslid van ons
Genootschap) die het gemeentebestuur in een brief attent op maakte deze
herdenkingsplechtigheden. In de voor hem typerende stijl schreef hij in
een brief op 21 augustus 1969: “Tot nog toe heb ik niet gehoord dat er te
Aalter iets zou gedaan worden om de bevrijdingsdag van 9 september te
herinneren. Zeker, wij kunnen de groep Maczek niet uitnodigen naar Aalter:
zij kan toch naar alle plaatsen niet gaan die door hen bevrijd werden.
maar kan er niets anders gedaan worden, onder meer bij voorbeeld., een
dienst voor de te Aalter gesneuvelde soldaten.”

De Poolse delegatie maakte echter graag ruimte voor een korte stop
in Aalter. Op dinsdag 9 september 1969 onthulde Generaal Maczek het
straatnaambord van de 1ste Poolse Pantserdivisiestraat en ontving hij
het diploma van ereburger van de gemeente Aalter. Het werd een feeste-
lijke ontvangst en het wakkerde de Aalterse liefde voor de dappere Polen
weer aan. Op 3 september 1973 kwamen generaal Maczek en zijn oud-
strijders nog eens terug voor de onthulling van een gedenkteken in Ter
Walle. Later kreeg de man ook zijn eigen straat (de Generaal
Maczekstraat). Samen met de Polenstraat was dit de derde straat die
naar de gebeurtenissen verwees. Aalter vergat zijn bevrijders niet...

Knesselare

HET MONUMENT VOOR CARABINIERS-WIELRIJDERS

Peter LAROY

letwat verscholen in een wijk langs de Knokkeweg in Knesselare
vindt men het monument voor de carabiniers-wielrijders. Een bescheiden
wegwijzer toont de weg voor wie uit de richting van het dorp komt. Het
monument verwijst naar een minder bekende maar daarom niet minder
roemrijke veldslag op het einde van de 18-daagse veldtocht in mei 1940.

Het Duitse leger had Knesselare bereikt. Er werd hevig gevochten.
Eenmaal de strijd ten einde bleek de ware omvang van de aangerichte
ravage: het kerkplein was met puin bedekt, huizen waren beschadigd.
allerlei wapens lagen her en der verspreid en zelfs een aantal uitgebran-
de voertuigen en dode paarden kon men bespeuren. (Roger Moelaert
beschreef dit in jaarboek 37 al uitgebreid.)

Pas na de oorlog zou duidelijk worden dat hier heldhaflig strijd was
geleverd door enkele regimenten van de carabiniers-wielrijders, bijge-
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naamd les diables noirs, de zwarte duivels. Het heldhaftig verzet van deze
soldaten weerlegt alvast ook de mythe dat het Belgische leger volledig
sedemoraliseerd was. Tot de laatste uren van de capitulatie boden
bepaalde eenheden duidelijk hardnekkig verzet.

Monument van de carabiniers-wielrijders dat herinnert aan de veldslag op het
einde van de 18-daagse veldlocht. Onderaan het monument staat het volgende: “Le
27 mat 1940, a l'heure ou le front se brisail, il y avait aux lisiéres d'un village des
Flandres, des soldats qut gagnaient une bataille; c¢'étaient les “Diables Noirs" des
4éme et leére régiments des Carabinlers cyclistes, Colonel B.E.M. Jadot".



STeEFAAN DE GROOTE, PETER LAROY, HUGO EN WALTER NOTTEBOOM, ARNOLD STROSBE EN PAUL VAN DE WOESTLINE

De carabiniers-wielrijders vielen onder het bevel van kolonel Morel
de Westgaver, die bij de terugtocht van het Duitse leger zijn troepen had
gehergroepeerd in Sint-Maria-Aalter. Hij kreeg de opdracht de terugtrek-
kende Belgische troepen te dekken. Op 27 mei 1940 gaf hij opdracht aan
het 4® regiment carabiniers-wielrijders zich in de richting van Knesselare
te begeven. Onder het geweld van de Duitse luchtmacht slaagden zij erin
de opgegeven stellingen te bereiken. In de omgeving van de Maldegemse
Weg (de Tramstatie) hielden deze soldaten halt en verspreidden zich. Al
vlug kwamen zij in confrontatie met de vijand. Dankzij de tussenkomst
van de artillerie konden de deze eerste speldenprikken worden afgewend.

Dit schrok de Duitsers niet af, integendeel. Zij bleven onophoude-
lilk komen, volgens sommigen zelfs onder dekking van Belgische krijgs-
gevangenen. In antwoord op het artillerievuur dook de Luftwaffe op en
zaaide dood en vernieling onder de Belgische troepen. De Duitsers maak-
ten er korte metten mee. Zij overrompelden de verzwakte verdediging. En
toen begon de tegenaanval. Een kleine antitankwagen op kettingen ver-
scheen plots op het strijdtoneel, even later gevolgd door een tweede. Het
waren wagens van het merk T.13 (spreek op zijn Frans uit: T. Treize).De
carabiniers-wielrijders putten weer moed. De door de Duitsers reeds
ingenomen huizen kwamen onder vuur te liggen. Op de Plaats en in de
Veldstraat geven Duitse soldaten zich al spoedig over. En de T.13 rukte
verder op in de richting van de Urselweg. De Duitsers raakten in paniek
en lieten zelfs een aantal eerder genomen Belgische krijgsgevangen lopen.
De Belgische troepen zagen het nu helemaal weer zitten. Met behulp van
de T.13 ruimden zij de Duitse weerstandsnesten op die in de velden
zaten. Er werden meer dan 100 Duitse krijgsgevangenen geteld.

Het Duitse antwoord bleef niet uit. Onophoudelijk tastten zij de
Belgische linies af. De carabiniers-wielrijders kregen het zwaar te verdu-
ren. Toen de ondersteunende artillerie niet langer kan volgen, was het
hek van de dam. De troepen trokken zich terug en bliezen de bruggen
over het kanaal Gent-Brugge op in Hoekestraat, St.-Joris en Beernem.
Het was de ochtend van 28 mei geworden. Die dag zou Belgié capitule-
ren.

Ter herinnering aan deze dappere soldaten van het 49€ ey het 1ste
regiment carabiniers-wielrijders richtte men in Knesselare een monu-
ment op in de omgeving waar alles zich afspeelde.

Ook in Maldegem leverden de Zwarte Duivels strijd, zij het dan in
de Eerste Wereldoorlog. Op 21 en 22 oktober 1918 wordt de Rapenbrug
over het Schipdonkkanaal door hen ingenomen. Van dit heldhaftig feit
wordt een bescheiden monument opgericht. Aan weerskanten van de
herdenkingssteen staan (ricolore geschilderde paaltjes. Het nog maar
moeilijk leesbare tweetalige opschrift luidt als volgt: “Brug welke op 21 en
22 oktober 1918 door de Carabiniers Wielrijders, Zwarte Duivels
genaamd, werd ingenomen. Vermelding van 11-11-1918. 1914-1 48",
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Het monument voor de slachtoffers van de twee wereldoorlogen

Ter volledigheid dient ook te worden vermeld dat aan de voorgevel
van de Sint-Willibrorduskerk van Knesselare zich een gedenkplaat
bevindt met daarop een afbeelding van een gevallen soldaat aan de voe-
ten van een gekruisigde Christus. Het werk is vrij klassiek en net zoals
in Aalter werden bij de 20 slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog nader-
hand ook nog de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gevoegd.

Maldegem
BURKEL
Walter NOTTEBOOM
1. DE LAATSTE CHARGE VAN DE BELGISCHE CAVALERIE (19 OKTOBER 1918)
Op 28 augustus 1918 begint het geallieerde tegenoffensief aan de
[Jzer. Op 14 en 15 september wordt het Duitse front doorbroken. De
Duitsers ontruimen de kuststreek en trekken zich terug op de Leie en het

kanaal van Schipdonk.

De Belgische cavaleriedivisie onder het bevel van generaal
Lemercier ondervindt zeer sterke weerstand op de Hertsbergebeek ten
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De omgeving van het monument van Burkel waar de laatste charge van het
Belgische leger plaatsvond, )
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zuiden van Oedelem. De 2de Belgische Divisie zou ten noorden hiervan
aanvallen, terwijl het 34ste Franse legerkorps ten zuiden zou doorstoten.

De noordelijke colonne bestaat uit:
- de gevechtsgroep, cavalerie, onder bevel van kolonel Jooris, ook com-
mandant van het 1ste Regiment Gidsen;
- de voorhoede bestaat uit de 2de groep van het lste Gidsen; ze staat
onder het bevel van majoor Victor Van Strydonck.

Op 19 oktober trekt de voorhoede om halfvier door het centrum van
Oedelem. Bij het verlaten van deze gemeente, op de wijk Katinne, valt de
cavalerie reeds onder het vuur van lichte Duitse wapens. Bij de bekende
herberg Bokkenboom gelegen aan een reusachtige beukenboom op een
paar kilometer van de grens Oedelem-Maldegem, waarschuwen burgers
dat het Vossenhol en Burkel nog wemelt van Duitsers. Mitrailleurs staan
onder andere opgesteld op de dilte van hoeve Louis Lammens, op het
kruispunt van de Oedelemse Weg met de Barbaraweg, en langs de weg
naar Maldegem. Aanstormende cavalerie langs de smalle kasseiweg
vormt dus een gemakkelijke prooi voor de vijand temeer daar het terrein
ernaast zeer drassig lugt en het miezerig grijs weder is.

Om kwart voor vijf komt het bevel van generaal Buffin, overge-
bracht door commandant de Selliers de Moranville: het 3de en 4de eska-
dron van het 1ste Gidsen, voorafgegaan door twee mitrailleurvoertuigen.
krijgen de opdracht over de weg aan te vallen, met vier ruiters naast
elkaar. Eén eskadron links en één eskadron rechts zal de vijand in de rug
aanvallen. Rond 17 uur komt dan het bevel om de Duitse stellingen stor-
menderhand in te nemen. Wanneer het Duitse artillerievuur even
afneemt, wordt het order tot chargeren gebracht door commandant
Francis de Meeus; meteen vraagt hij om samen met majoor Van
Strydonck te mogen aanvallen.

Na de parade voor het vaandel, stormen de Gidsen op de Duitse
linie af, Leve de koning roepend en chargerend met het blanke wapen.
Honderd meter voorop rijden twee geblindeerde wagens. De vijand rea-
geert met slecht gericht vuur, slechts enkele ruiters en paarden worden
geraakt. De twee mitrailleurvoertuigen rijden nog steeds op de kop van de
colonne. Ze kunnen drie kilometer doorstoten. De Meeus rijdt nu aan het
hoofd van de ruiterij, achter de mitrailleurvoertuigen. Hij haalt een voer-
tuig in met het doel het tot spoed aan te manen, maar wordt dodelijk
getroffen. De banden van het voertuig worden doorschoten. de chautfeur
is getroffen door een kogel die het voertuig via het het kijkgleufje binnen-
dringt. Het voertuig blokkeert de weg en vormt een serieus obstakel voor
de aanvallers. Achttien cavaleristen sneuvelen, onder hen de 21-jarige
adjudant Guy van der Cruycen. Majoor Van Strydonck ligt met zijn paard
in de gracht.. Hij kan zich echter loswrikken en geeft het 3de eskadron
opdracht ten noorden van de weg te vorderen terwijl het dde ten zuiden
van de weg moest optrekken. Ze treffen de Duitse geschutsnesten onbe-
mand aan. De Duitsers plooien terug op het Vossenhol, dichter bij het

2566



MEETJESLANDSE OORLOGSMONUMENTEN

centrum van Maldegem. Enkelen onder hen werden krijgsgevangen geno-
men.

Omwille van de invallende duisternis wordt de terreinwinst niet
verder benut. Ondertussen geeft kapitein-commandant Francis de Meeus
de geest op de voutekamer van de hoeve van Theofiel Expeels.

2. BEVRIUDING - GESNEUVELDEN

Het Gentse lste Linieregiment bereikt Maldegem op zondag 20
oktober, vroeg in de morgen.
Rond de brug aan de Speyestraat sneuvelen vijf Belgen. Om halfelf laten
terugtrekkende Duitsers de brug over de Ede bij de Markt springen, in de
namiddag van 20 oktober beginnen van achter het Schipdonkkanaal te
Balgerhoeke, de bombardementen op Maldegem. De gevechten aan dit
kanaal duren nog tot 2 november.

In de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog sneuvelen in
Maldegem 88 Belgische soldaten. Ze worden bijna allemaal begraven op
het plaatselijk soldatenkerkhof, waar velen nu nog steeds rusten. Van de
386 Maldegemse soldaten die opgeroepen worden of vrijwillig dienst
nemen, sneuvelen er 51.

3. DE AANVOERDERS

Op 4 augustus 1914 vertrekt het lste Regiment Gidsen uit

Etterbeek naar de oorlog met 34 officieren en 618 ruiters. Van dit regi-
ment sneuvelt er in totaal 116 man. De laatste vallen te Maldegem, wel-
geteld 23 dagen voor de wapenstilstand van 11 november 1918.
Reeds op 6 april 1919 wordt het Iste Regiment Gidsen gemachtigd het
woord Burkel te voeren in zijn standaard. De bevelhebber verwerft de titel
Baron Victor Van Strydonck de Burkel. Hij overlijdt als luitenant-generaal
op rust op 4 augustus 1961.

De gesneuvelde graaf Francis de Meeus is vader van een kroostrijk
gezin en woont te Brussel. Hij was geboren te Ohain bij Waterloo op 4
juni 1867. Zijn oudste zoon is pater in de abdij van Loppem. Hij is het die
jaren later ijvert voor de oprichting van een monument ter ere van zijn
vader. Op zondag 18 oktober 1931 wordt het door de monnik ingezegend.

4. WAT MET HET PAARD VAN GRAAF DE MEEUS?

Volgens Gabriél De Lille is het paard van graaf de Meeus doorge-
lopen en door de Duitsers gegrepen in de Pollepelstraat te Maldegem. Op
het Kasteeltje De Lille in de Noordstraat, waar Duitse officieren inge-
kwartierd waren, wordt immers een prachtig paard met een zeer mooi
zadel binnengebracht. De soldaten die het paard hebben gevangen, spre-
ken ook van een treffen met een geblindeerde wagen.
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Uit de teksten van graaf R. de Meeus, zoon van de gesneuvelde
commandant, blijkt een ander verhaal. Hij haalt zijn informatie bij André
de Meeus, broer van de gesneuvelde commandant, die onmiddellijk de
stoottroep volgde. Die beweert dat het paard van commandant Francis de
Meeus enkele dagen voor 19 oktober gedood werd tijdens een bombarde-
ment. Een jonge luitenant, graaf de Briey, had hem zijn paard geleend;
het zadel kwam van graaf Du Chastel. Dit zadel werd te Burkel door
zeven kogels doorboord, dat het paard waarop de Meeus reed, niet
gekwetst was, is dus onmogelijk. Het paard dat Maldegem binnenliep kon
dus moeilijk het paard van de Meeus zijn. Een petite histoire rechtgezet...

5. INHULDIGING

De oudste zoon van de Meeus, een monnik in de abdij van
Zevenkerke, behartigt de oprichting van het Monument in Burkel. Het
wordt ingezegend op zondag 18 oktober 1931.

Op donderdag 1 oktober 1931 komen in Maldegem op het
Vossenhol twee zware vrachtwagens aaan, geladen met zwaar alaam en
met de onderdelen van het gedenkteken dat 14.000 kg weegt. In de daar-
opvolgende dagen wordt het monument, onder grote belangstelling van
vele Maldegemnaren, opgetrokken.

De inhuldiging vindt in een minder gunstige politieke tijd plaats. in
heel Vlaanderen, en vooral in Maldegem, is het antimilitarisme zeer
levendig onder de bevolking. De woorden van koning Albert Vliaanderen.
gedenk de slag der Gulden Sporen is men niet vergeten. Om de tijdsgeest
weer te geven volgt hier het verslag van de inhuldiging zoals dat in 't
Getrouwe Maldeghem verscheen:

“Zondag wordt hier te Maldegem een zuil onthuld van Burkel. Wij
hebben er niets van gegeven omdat het te militaristisch was. Maar. zou
men kunnen opwerpen, ge moet toch blij zijn dat er officieren zijn geweest
die Uw Maldegem hebben beuvrijd van de Duitsche bezetting, hadden zij
dat eens niet gedaan, dan waart ge nog onder de Duitsche bezetters. In
den oorlog, in dat straatvuur op Burkel, waren het van beide zijden jon-
gens die niet uit eigen lkwaden aard moordden. maar van weerszijden
opgecommandeerde jongens tegen hun wil van beide zijden in het vuur
gejaagd en gehouden. Het is en blijft tragisch dat onschuldige jongens wer-
den doodgeschoten.”

Voorbeelden van deze antimililaristische gevoelens waren ook te
lezen in opschriften tegen de gevels van verschillende huizen:

Eer en groet aan al de dooden
Officier ofwel soldaat

Onder d'aarde is geen spraak meer
Van een rang of van een graad,
Zelfs geen onderscheid te maken
Van welk land of welken staat...
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Wat er ook van zij: de inhuldiging van zondag 18 oktober 1931
brengt een massa volk op de been. Veel auto’s met hoge officieren komen
aangereden, de familie de Meeus is voltallig aanwezig en de Maldegemse
oudstrijdersbond en vele andere verenigingen staan met hun vlaggen
rond het monument geschaard. Generaal van Strydonck opent de plech-
tigheid in het Frans, om vrij snel over te schakelen naar het Nederlands,
want in het publiek wordt er geschuifeld. Ook de Maldegemse burge-
meester hield zijn rede in het Frans. Het monument wordt ingezegend
door pater de Meeus en de Maldegemse geestelijkheid. In het centrum
van Maldegem vergast het muziekkorps van de Gidsen de
Maldegemnaren op een prachtig en welgesmaakt concert. Ondanks enke-
le kleinere incidenten had Maldegem de gesneuvelden op een waardige en
piéteitsvolle wijze herdacht.

6. HET MONUMENT

Het monument van Burkel bestaat uit twee op elkaar geplaatste
massief arduinen blokken, versmallend naar boven. De vierkante voet
meet iets meer dan 1 meter en is ongeveer 6 meter hoog.

Vooraan boven zien we een bronzen hand dat een zwaard vasthoudt met
daaronder de namen van gesneuvelden:

Commandant comte Francis de Meeus

Adjudant Guy van der Cruycen

Brigadier J. Wibail

Cruyssaert R C

Van Belle AT

Brigadier Hervé Ceelhand de la Bistrate (met naast zijn naam een
schets van een gepantserd voertuig)

Rechts zien we in een cirkel de naam 1ste Gidsen met erboven een kroon-
tje. Daaronder lezen we:

19-X-1918
In zegevierenden stormer verpletterde hier het eerste Regiment
Gidsen den vijand

Links hetzelfde embleem van de Gidsen (1T Guides), met als opschrift:

19-X-1918
le 1€ Régiment des Guides chargea victorieusement l'ennemi

7. HERDENKINGEN

De volgende herdenking van de slagen van Burkel-Maldegem-Rapenbrug
vindt plaats op zondag 23 oktobher 1938. Om 10 uur wordt in de kerk een
plechtige militatre mis opgedragen, om 11 uur is er een bloemenhulde aan
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Het monument van Burkel dat op 18 oktober 1931 werd ingehuldigd.
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het monument op de Markt waarna de personaliteiten op het stadhuis
worden ontvangen. In de namiddag volgen dan diverse plechtigheden aan
het monument in Burkel, bij de Rapenbrug en op het kerkhof. In het park
van Frederik Dhont geven de Gidsen opnieuw een prachtig concert.

Voor de 30ste verjaardag van de slag van Burkel, op zondag 17
oktober 1948, worden opnieuw een hele reeks herdenkingsplechtigheden
georganiseerd, het publiek wordt zelfs met bussen naar Burkel gereden.
Op de Markt voeren de Gidsen naderhand La Charge de Burckel uit, een
stuk getoondicht door S. Paulin en opgedragen aan ridder van Strydonck.

Op het Vossenhol herinneren de Van Strydoncklaan en de Francis
de Meeuslaan aan de charge van Burkel; in de Gidsenlaan in het
Maldegemse centrum zijn op een herdenkingsmuur de namen weergege-
ven van de 18 gesneuvelden. Ook aan de Rapenbrug bevindt zich een
klein monument. Het monument voor de tientallen Maldegemse gesneu-
velden wordt opgericht op de Maldegemse markt.

Maldegem
STROBRUGGE - EEDE - LIEVEBRUG

Hugo NOTTEBOOM

1. DE SLAG VAN STROBRUGGE IN 1831

Reeds bij de strijd om de onafhankelijkheid van Belgié in 1831-
1832 was Strobrugge en omgeving het toneel van verschillende scher-
mutselingen waarbij zowel aan Nederlandse als aan Belgische zijde
gekwetsten en zelfs doden vielen. Om Maldegem en Strobrugge beter te
kunnen beschermen tegen de Hollanders werd op de wijk Strobrugge een
aarden versterking opgeworpen.

In 1830 gebeuren vanuit Belgié verschillende uitvallen naar
Nederland waarbij Oostburg, Sluis en ook Aardenburg werden ingeno-
men. Het blijven speldenprikken, want binnen de kortste keren worden
deze stadjes opnieuw ontzet. De grensstreek blijft onrustig en geregeld
wordt er geschoten, maar ook geplunderd. Op 11 augustus vindt dan de
slag van Strobrugge plaats. Blj een treffen tussen een duizendtal
Nederlandse soldaten en enkele honderden Belgen viel zeker één dode en
verschillende gekwetsten.

De dodelijk getroffen Francies De Muynck was een Maldegemse
jongen, lid van het Vrijkorps vrijwilligers. Tijdens de gevechien was hij
overmoedig in het midden van de straat gaan staan, een kanonbal ver-
splinterde zijn heup en hij stierf enkele ogenblikken later. Zijn laatste
worden (honderd jaar later door 't Getrouwe Maldeghem gepubliceerd):
“Durft ook en blifft en ge zult winnen".
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Van het Leopoldkanaal, dat gegraven werd om de waterafvoer van
de polders te verzekeren, en dat bijzonder dicht bij de Nederlandse grens
lag, wordt wel eens gezegd dat het ook een verzekering was tegen moge-
lijke invallen vanuit het noorden!

2. DE ELEKTRISCHE AFSLUITING AAN DE GRENS (1915)

In november 1914 blazen de Duitsers de bruggen over het
Leopoldkanaal op om zo alle grensverkeer onmogelijk te maken maar ook
om spionage en desertie tegen te gaan. De grens blijft echter een zeef: het
smokkelen wordt voor vele grensbewoners een zeer lucratieve bezigheid,
veel Belgische jongens trekken via Nederland naar het front, andere
Belgen verlaten hun vaderland voor het veiliger buurland.

Om dit alles in te dijken gaan de Duitsers over tot een wel erg dra-
conische maatregel: de hele grens met Nederland, van het Zwin tot in
Limburg, wordt afgesloten met een ijzeren gordijn onder hoogspanning.
De minste aanraking betekende de dood.

Waar de dodelijke afsluiting doorheen een bewoond gebied liep.
werd ter bescherming van kinderen en kleine huisdieren aan weerszijden
een beschermend gaas gespannen, in open veld was er alleen een waar-
schuwingsdraad, ongeveer anderhalve meter van de dodelijke afsluiting.
Bij Strobrugge en bij andere belangrijke grensovergangen was een poort
gemaakt waar de dodelijke draad bovenliep.

In Maldegem begonnen de Duitsers op 17 juni 1915 aan hun ake-
lige karwei, reeds op 7 juli was de afsluiting een feit. Via aanplakbiljetten
werd de bevolking verwittigd van het dodelijke gevaar. In Maldegem lag
nog geen elektriciteit en de bevolking was volstrekt niet op de hoogte van
het gevaar. Een van de eerste slachtoffers was een Duits soldaat: terwijl
hij het gras onder de elektrische leiding wegmaaide, raakte hij die toe-
vallig aan en was op slag dood. Een vrouw uit Eede probeerde een kan
sister over de leiding te heffen, raakte deze aan en stierf ter plekke.

Het is niet duidelijk van waar de bezetter de elektriciteit haalde
voor de schrikdraad. In Knokke eiste commandant Jahnke stroom op uit
de installatie van Heist. Na veel protest bleek uiteindelijk niets te doen
tegen de militaire overmacht en kwam de stroom er. Andere gedeelten
van de grens werden gevoed door de centrale van Langerbrugge via het
onderstation van Zelzate. De Duitsers zouden er met eigen materiaal de
stroom omvormen tot 2000 volt wisselstroom. Ook zouden er locomobie-
len zijn gebruikt om stroom op te wekken.

Waar geen schildwachten of wachthuisjes stonden, bijvoorbeeld in
de Biezen aan de Vlotweg, kon men een praatje slaan met die van de over-
zijde en werden aan stenen gebonden brieven over de afsluiting gegooid.
Binnen de kortste keren werd het echter aan iedereen die niet nabij de
grens woonde, verboden bij de afsluiting te komen. Ook 't Getrouwe
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Maldeghem. het bekende Maldegemse weekblad van Victor De Lille, raak-
te over de leiding. Het weekblad werd in Aardenburg gedrukt, en er ver-
schenen artikels in die niet bepaald Duitsgezind waren. De Duitse com-
mandant dreigde er dan ook mee om ook Octavie De Zutter, moeder van
drukkers Jozef en Antoon, net als haar echtgenoot naar Duitsland te
deporteren als de uitgave niet werd stopgezet. Het laatste nummer ver-
scheen op 27 februari 1916.

Via allerlei vernuftige middelen slaagden sommigen er toch in de
dodelijke barriére te overwinnen: ondergronds, met polsstokspringen,
door een ton, met geisoleerde kledij, enz. Het was en bleef levensgevaar-
lijk.

De wijk Moershoofde was door de afsluiting volledig afgesneden
van Belgié, dit klein stukje vaderland ontving post uit Eede, de ravitaille-
ring gebeurde ook via Nederland, en er werd gesmokkeld dat het een lieve
lust was, ook door Duitse soldaten en zelfs officieren. De mensen die er
woonden, beleefden gouden tijden. Klein Belgié was een stukje neutraal
gebied zonder politie, er moesten geen belastingen worden betaald, opei-
singen bestonden er niet.

Op 2 november 1918 rukte het Belgisch leger Klein Belgié binnen,
de grensafsluiting stond nog steeds onder stroom maar met enkele hand-
granaten werd de draadversperring vernield.

3. EEDE

In Eede is er op het pleintje van het nationaal monument een drie-
luik van gedenktekens te zien die herinneren aan drie belangrijke oor-
logsgebeurtenissen.

a. Canadese regimenten en de switch-back operatie

In de eerste plaats zien we een klein, gepantserd Canadees voertuig
dat door de bevrijders bij hun acties werd gebruikt en een gedenkplaat
die in oktober 1986 werd onthuld. Op de plaat staan de namen van de
Canadese regimenten die aan de operatie switch-back deelnamen en
meer specifiek streden voor de bevrijding van Aardenburg en omgeving:

The Royal Montreal Regiment: 11 gesneuvelden

The Regina Rifle Regiment: 69 gesneuvelden

The Canadian Scottish Regiment: 38 gesneuvelden

The Royal Winnipeg Rifles: 67 gesneuvelden

17th Duke of York's Royal Canadian Hussars
Deze regimenten leverden tussen 6 en 19 oktober 1944 harde gevechten
tegen de zich heftig verzettende Duitsers. De verliezen, vooral dan van de
vier eerste regimenten waren bijzonder hoog.

De switch-back operatie van de Canadezen bestond in het maken
van een omtrekkende heweging waarbij de Dulitse troepen vanaf het
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Leopoldkanaal en het Schipdonkkanaal en vanaf het kanaal van
Terneuzen werden omsingeld. De Duitsers konden inderdaad geen kant
meer op, want bij Zeebrugge, aan het kanaal Brugge-Zeebrugge, wacht-
ten hen ook geallieerde troepen op. Geheel in tegenstelling met wat werd
verwacht, bleek de tegenstand enorm en vochten de Duitsers hardnek-
kig. Hoeve per hoeve, straat per straat diende te worden gezuiverd. De
ingegraven vijand bleek bijzonder gevaarlijk. Het vlakke gebied, de over-
stroomde landerijen en weilanden, sloten, hagen, bomen en struiken
maakte het de Canadezen zo goed als onmogelijk de positie van de vijand
te bepalen.

Op 6 oktober barst de hel los en vallen de Canadezen met man en
macht aan. Ook aan de Braakman wordt hevige strijd geleverd.
Langzaam maar zeker, ten koste van veel manschappen en verlies van
materiaal, wordt het terrein veroverd. Op 29 november, drie weken nadat
de operatie is gestart, wordt Cadzand veroverd. Op 1 november wordt aan
het Zwin nog heftig weerstand geboden, op 3 november zijn Knokke en
Zeebrugge bevrijd en geven de Duitsers zich eindelijk over. De bloedige
operatie switch-back was ten einde, Belgi¢ was het eerste West-Europese
land geheel bevrijd was van de Duitse bezetter, zo meldden de kranten.

et T
P g
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Algemeen gezicht op het drieluik van gedenktekens in Eede,
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b. Burgerlijke slachtoffers

Op een tweede herdenkingsplaat lezen we de namen van de bur-
gerlijke slachtoffers die gedood werden bij de bevrijding van Aardenburg:
5 in mei 1940, 34 slachtoffers in de maanden september, oktober en
december 1944 en tenslotte nog een dode in april 1945, veertig slachtof-
fers in totaal. Deze gedenksteen werd op 19 oktober 1984 onthuld.

Door de switch-back operatie braken penibele tijden aan voor de
inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. De geallieerde troepen wilden kost wat
kost de Scheldemonding bevrijden om aldus de haven van Antwerpen te
kunnen gebruiken. Terwijl men in de meeste Meetjeslandse gemeenten
reeds de zoete smaak van de vrijheid proefde, woedden in West-Zeeuws-
Vlaanderen in de maanden oktober-november 1944 nog bijzonder hevige
gevechten waarbij niet alleen tientallen soldaten sneuvelden, maar ook
vele burgerslachtoffers vielen. Getuige daarvan deze herdenkingsplaat
met de passende inscriptie: “Zij hebben de bevrijding niet mogen beleven”.

¢. Koningin Wilhelmina

Een derde gedenkteken tenslotte is het standbeeld van koningin
Wilhelmina met volgend opschrift:“Hier keerde op 13 maart 1945 onze
landsvrouwe terug tot haar volic".

Na vijf jaar ballingschap zette koningin Wilhelmina op 13 maart 1945
eerste voet op vaderlandse bodem.

Toen de bevrijding van het zuiden van Nederland dra een feit zou
zijn, wenste de Nederlandse koningin zo spoedig mogelijk het bevrijde
zuiden van haar land te bezoeken. Daar de veiligheid van de koningin niet
kon worden gegarandeerd, en ook door de barre winter, werd uiteindelijk
als bezoekdatum 13 maart 1945 voorgesteld.

Op 12 maart landt het vliegtuig van de Nederlandse vorstin in het
grootste geheim in Brussel, de Aardenburgse burgemeester Overmaet
wordt in de late namiddag van het aanstaande bezoek op de hoogte

gebracht. Pas 's anderendaags wordt de bevolking van Aardenburg inge-
licht.

De eerste maal houdt de koningin halt, niet aan de grens te Eede,
maar wel in de Noordstraat te Maldegem en dat is een volslagen verras-
sing. Eede is echter zo goed als van de kaart geveegd en ook Aardenburg
is grotendeels verwoest. Veel Nederlanders hadden dan ook in Maldegem
een onderkomen gevonden. Er werd gezegd dat de hele ‘scheiding’ in
Maldegem zat. Toen die van het bezoek van hun koningin hoorden, troep-
ten ze samen in de Noordstraat om een glimp van de vorstin op te van-
gen. Aan hakkerif Savat, waar de Noordstraat het smalst is, stond het
meeste volk. Boven de straat was een Nederlandse vlag gespannen en
nagenoeg iedereen zwaaide met de Nederlandse driekleur, ook de meisjes
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van de school der Zusters Maricolen. Het enthousiasme was zo groot, dat
de rijweg werd geblokkeerd. Om kwart over twaalf komen twee jeeps met
militairen en twee zware personenwagens de Noordstraat ingereden. Na
een kort oponthoud slagen militairen erin de weg weer vrij te maken, mits
enige dreiging met hun stengun. De koningin zwaaide daarbij minzaam
naar haar juichende landgenoten, uitstappen echter deed ze niet: dat was
een exclusiviteit voor haar eigen land.

Beeldje van de Nederlandse koningin : “Hier keerde op 13 maart 1945 onze lands-
vrouwe terug tot haar volk”.
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Aan de grenspaal in Eede was de grens gemarkeerd met ... var-
kensmeel! Gewoon meel was op de bon en nergens te verkrijgen. Bij die
grensoverschrijding was slechts een handjevol Edenaren aanwezig en ook
een aantal fietsers die vanuit Maldegem het koninklijke konvooi waren
nagereden. Bij de grensoverschrijding zongen de aanwezigen spontaan
het Wilhelmus.

4. DE BAILEYBRUG OVER HET LEOPOLDKANAAL (CLASS 40-BRIDGE)

In de “Toelichting bij de ontwerpen van lijst van voor bescherming
vatbare Monumenten” in Maldegem, lezen we het volgende over deze brug:

“De Lievebrug is een militaire vakwerkbrug of Baileybrug. genaamd
naar de ontwerper, de Engelse ingenieur sir Donald Coleman Bailey(1901-
1985). Dit bruggentype werd tijdens de Tweede Wereldoorlog toegepast
door de Amerikaans-Canadese legers in Europa. De Lievebrug, gebouwd
door het Canadese leger in 1944 bij de bevrijding van de gemeenten aan
het Leopoldkanaal, is een uitzonderlijk bewaard voorbeeld van dergelijke
militaire bruggenbouw.”

De balleybrug, weliswaar iets doorgezakt, maar na 50 jaar nog altijd even sterl.
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De belangrijkste karakteristieken van een baileybrug zijn de stan-
daardisatie en de prefabricatie die voor het eerst massaal werd toegepast,
de eenvoudige assemblage die de constructie van dergelijke brug overal
mogelijk maakt en dit zowel overdag als ‘s nachts, de gemakkelijke ver-
hoging van de draagkracht door een verdubbeling of verdrievoudiging van
de zijpanelen, en de mogelijkheid om grotere afstanden te overbruggen
door middel van pontons. In Nederland werd over de Maas een bailey-
pontonbrug van 1200 meter geconstrueerd.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog beschikten de
meeste legers over bruggen die tot 30 ton konden dragen. In 1940 wer-
den er echter tanks van 40 ton gefabriceerd en er zouden er nog zwaarde-
re volgen. Vandaar de noodzaak aan een brug die deze lasten kon dragen.
Het concept van Bailey werd verder ontwikkeld door de Britse Royal
Engineers. Het Russische leger ontwikkelde een geheel andere brug,
namelijk een waarvan het wegdek net onder water kwam te liggen
waardoor de brug zo goed als onzichtbaar was voor vijandelijke vliegtui-
gen. De zwakte van de baileybrug was precies dat ze zo werd opgemerkt
door de vijand.

De panelen, hoofd- en dwarsliggers, schoren en pijlers, het raam-
werk en alle verdere onderdelen van zo'n type brug zijn uit staal ver-
vaardigd. Alle onderdelen worden door moerbouten, paneelpennen, enz..
aan elkaar gekoppeld. Enkel de bevloering is van hout. De brug wordt in
een minimum van tijd gebouwd, en kan ook zeer vlug worden afgebroken.
Het is een bijzonder stevige brug die zeer zware lasten aan kan. Voor een
korte overbrugging, zoals over het Leopoldkanaal. is gebruik gemaakt van
een enkele constructie, voor langere afstanden wordt een meervoudige
constructie toegepast, in plaats van één, worden dan twee of meer pane-
len boven elkaar geplaatst.

Elk frame of paneel is 1.52 m hoog en 3.05 m lang, weegt 272 kg
en wordt door 6 man gedragen. Naargelang het aantal gebruikte panelen
varieert de draagkracht van de brug van 10 tot 100 ton. De normale leng-
te van baileybruggen schommeltl tussen 9 en 67 meter.

De constructie van dergelijke brug verloopt stereotiep en eigenlijk
vrij eenvoudig: vrachtwagens brengen alle onderdelen zo dicht mogelijk
bij de plaats waar de brug moet komen, die wordt als een meccano in
elkaar gezet waarna een bulldozer de complete brug over het kanaal
duwt. Rollende elementen die onder de brug worden geschoven. maken
het verschuiven gemakkelijker. De brug zelf moest drie keer zo lang zijn
als het te overbruggen obstakel.

De ingenieurs van het 8th en 9th Canadian Field Squadrons begonnen
op 13 oktober 1944 met het bouwen van twee baileybruggen over beide
kanalen bij Strobrugge. In precies 5.05 uur was de brug over het
Schipdonkkanaal klaar, voor die over het Leopoldkanaal was er 7 uur
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nodig. Onophoudelijke vijandelijke beschietingen waren de oorzaak van
deze vertraging. Op 14 oktober reden de eerste taks over de bruggen.

De baileybrug is massaal en met veel succes toegepast in de
Tweede Wereldoorlog. In Engeland werden zo maar eventjes 650 000 sta-
len panelen vervaardigd. De brug leende zich voor zeer uiteenlopende
omstandigheden en militaire behoeften. Ook nu nog heeft ze militair én
burgerlijk belang en wordt ze nog steeds toegepast, bijvoorbeeld bij ram-
pen.

Vanaf Moerkerke tot in Zomergem lagen over het Leopoldkanaal en
Schipdonkkanaal verschillende baileybruggen. De meeste verdwenen
toen de vernielde bruggen werden hersteld. Omwille van het mindere
belang voor het verkeer, raakte de Lievebrug allicht vergeten en bleef ze,
gelukkig voor ons, onaangeroerd. Daar ze nu beschermd is, zal ze er nu
wel altijd blijven liggen. Een stille getuige van een lang voorbije oorlog. In
september 1994 werd door het gemeentebestuur van Sint-Laureins bij de
baileybrug een infobord geplaatst dat de overtocht van de Canadezen
over het Leopoldkanaal memoreert.

Detall van de baileybrug met verschillende frames.
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Eeklo
DE SOLDAAT EN HET MEISJE

Paul VAN DE WOESTIJNE

Na de Eerste Wereldoorlog heeft Eeklo zijn slachtoffers herdacht en
geéerd met verschillende monumenten. Achteraan in de dekanale kerk
onder het doksaal aan weerszijden van de hoofdingang werden in 1919
twee gedenkplaten aangebracht met 56 namen van gesneuvelden van de
Grote Oorlog.

Op 22 november 1919 werd aan het begin van de Tieltsesteenweg
een eik als vrijheidsboom geplant, het symbool van Eeklo’s herwonnen
vrijheid na vier jaar Duitse bezetting.

Aan het ouderlijk huis van de gebroeders Edgard en Edmond Van
de Woestyne, beiden wegens spionage door de Duitsers gefusilleerd in het
Gravensteen in Gent, werd op het toenmalige Statieplein (nu Astridplein
nr. 14) een gedenkplaat aangebrachten in 1921 werd het nieuw aange-
legde pleintje aan de oude Kaai naar hen genoemd.

Een andere straatnaam die aan de Eerste Wereldoorog herinnert. is
de Opeisingsstraat die in 1926 werd aangelegd tussen de
Snuifmolenstraat en de Zandvleuge en die naam kreeg als hulde aan de
opgeéisten en Zivilarbeiter die in Belgié, Frankrijk en Duitsland door de
Duitsers verplicht tewerkgesteld werden en van wie er een paar daar
overleden waren.

Op de stedelijke begraafplaats werd een erepark met grafmonu-
ment opgericht voor de gesneuvelde soldaten. Hun lichamen werden in
1922 en 1924 in de grafkelder bijgezet.

Bij de renovatie en uilbreiding van het stadhuis in 1932 werd het

belfort aan de oorlogsslachtoffers opgedragen. De tekst op de gedenk-
plaat luidt: “Dit belfort werd opgericht ter eere der Eecloonaren die Belgié's
vrijheid verdedigden 1914-1918". In 1937 werd aan de nieuwe voorgevel
onder het balkon een gedenkplaat aangebracht met de namen van 57
gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers.
Na de Tweede Wereldoorlog, op 20 oktober 1945, werd aan het balkon
van het stadhuis een gedenkplaat onthuld ter herinnering aan de
Canadese soldaten die Eeklo bevrijdden. De tekst luidt: “Ten jare negen-
tienhonderd vier en veertig den vijftienden september. rond den middag. na
vier jaren en honderd veertien dagen bezetting werd onze stad beuvrijd van
het Duitsche julc, door het I B°™ Lincoln en Welland Regiment”™.

Bij de aankoop van het kasteel en de tuinen van de familie Enke in
de Oostveldstraat in 1952, kreeg het stadspark de naam Heldenpark ter
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nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In
1951 werden hun namen toegevoegd aan de gedenkplaat aan het stad-
huis: 14 gesneuvelde soldaten, 3 gefusilleerde burgers, 10 verplichte
arbeiders en 37 politieke gevangenen.

()rf soldaal en fwl melsje’ van kunstenaar Leo De Buyser en geschonken door
George en Rita Spittael. Een aangrijpend oorlogsmonument.
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Vandaag behoort het Eeklose belfort, hoewel pas gebouwd in 1932,
met vele andere Vlaamse belforten, tot het door de Unesco erkend
Werelderfgoed.

Een van de meest door zijn eenvoud aangrijpende oorlogsmonu-
menten, De soldaat en het meisje, op het Canadaplein werd onthuld in
1980.

De Eeklose soldaat die in mei 1940 sneuvelde aan het Schipdonkkanaal,
en het meisje dat in een bombardement op het Eeklose stadscentrum
stierf, staan symbool voor alle militaire en burgerlijke slachtoffers van de
twee wereldoorlogen, aan wie dit oorlogs- én vredesmonument opgedra-
gen is. Leo De Buysere gaf het ontwerp van schenkers George en Ria
Spittael in 1980 vorm. Op de sokkel van het beeld staat: “De doden ver-
plichten de levenden. Mortui viventes obligant”.

Rechts ernaast staan drie witmarmeren platen met IN MEMORIAM 1944-
1994 en de namen van dertig Canadese soldaten die in september en
oktober 1944 bij de bevrijding in Eeklo en omgeving gestorven zijn. In
1994 droeg de stad die gedenkplaats met beeld en platen aan Canada
over. De plek wordt vaak bezocht door oud-strijders van het South
Alberta Regiment, waaraan een koperen plaat links van het monument
herinnert.

Op 10 november 1990 werd op Balgerhoeke aan de brug over het
Schipdonkkanaal op initiatief van de VVV-Eeklo en door het metaalcon-
structiebedrijf Buyck een Shermantank geplaatst als herdenking aan de
slagen die zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog daar uitgevoch-
ten werden. De tank werd Buffalo CT 148699 gedoopt en kreeg de insig-
nes van het Canadese South Albertaregiment. Op rechtopstaande stenen
werden twee platen aangebracht, een bij de oprichting in 1990 en een van
de oud-strijders van het South Albertaregiment in 1992.

Adegem
CANADIAN WAR CEMETERY

Hugo NOTTEBOOM

With a cheery smile

A wave of the hand

He has wandered into

An unknown land...

grafzerk van Carl Anderson, Lac du Bonnet, Manitoba, ¥ 27 oktober 1944

1. AANLEG VAN HET KERKHOF

In de maanden september-oktober 1944 sneuvelen bij de verove-
ring van hetl Schipdonk- en Leopoldkanaal en bij de operatie switch-back
lentallen Canadese soldaten. Ze worden voorlopig begraven op de kerk-
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Het centrale offerkruls op het Adegem Canadian War Cemetery.
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hoven van Meetjeslandse of Zeeuwse gemeenten of krijgen gewoon een
veldgraf op de plaats waar ze het leven lieten.

Kort na de oorlog worden de meeste gesneuvelden overgebracht
naar een voorlopig kerkhof aan de Aardenburgkalseide in Maldegem.
Wekenlang worden er soldaten aangevoerd, de rijen kruisjes worden er
alsmaar langer.

Op woensdag 9 mei 1945 trekt vanuit het Maldegemse centrum
een optocht naar dit Canadees kerkhof om hulde te brengen aan onze
bevrijders. Het is de eerste en enige Maldegemse huldiging, want kort
daarna worden alle soldaten ontgraven en overgebracht naar Adegem
waar men aan de Prins Boudewijnlaan reeds enkele maanden bezig is
met de aanleg van een definitief kerkhof.

Vanaf februari-maart 1945 zijn inderdaad enkele tientallen werklui
druk in de weer met het planeren en verder in orde brengen van het ter-
rein dat een oppervlakte heeft van iets meer dan twee hectaren. De
Canadezen vinden het een uitermate passende partij land: die ligt langs
een grote verkeersweg en de zandige grond en goede afwatering zijn zeer
geschikt om als kerkhof te worden gebruikt. Daarenboven staat de eige-
naar van het terrein, de familie Standaert uit Balgerhoeke, niet wei-
gerachtig tegenover een verkoop. Het Adegemse gemeentebestuur steunt
de aanleg vanzelfsprekend volop, er wordt zelfs belangloos een deel open-
bare weg gedempt en afgestaan en alle vereiste documenten en toelatin-
gen worden vlot afgeleverd.

Het Canadees kerkhof is eigendom van en wordt beheerd door de
Commonuwealth War Graves Commission (tot in 1960: Imperial War Graves
Commission). In totaal worden door deze commissie over de hele wereld
23.102 kerkhoven onderhouden, verspreid over 140 verschillende lan-
den. Het totaal aantal gesneuvelden van de beide wereldoorlogen die op
deze kerkhoven een laatste rusiplaats kregen bedraagt 1.694.899.

In mei 1945 worden de eerste Canadezen vanuit Maldegem naar
het definitieve kerkhof overgebracht. Op elk grafterpje wordt een zinken
kruisje geplaatst met daarop de identificatiegegevens. In 1948-1949 wor-
den de kruisjes systematisch vervangen door de huidige stenen grafzerk-
jes. Het terrein wordt provisoir afgesloten met betonpaaltjes en een draad
en met een houten toegangshek. Een voorlopig houten Cross of Sacrifice
wordt in het centrum van het kerkhof geplaatst.

2. TRIESTE CIJFERS...

Eind mei 1945 liggen er reeds 822 soldaten op het kerkhof, in de
loop der jaren worden er nog heel wat meer gesneuvelden alhier begra-
ven. Het Cemelery register geefl volgende aantallen:
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Navy Army Air force Onbekend Totaal
Groot-Brittannié 7 140 77 32 256
Canada 3 794 40 11 848
Australié - - 1 1 2
Frankrijk - 1 - 1 2
Nieuw-Zeeland - - 2 - 2
Polen - 31 2 - 33
Totaal onbekend - - - 2 2
TOTAAL 10 966 122 47 1145

3. UITZICHT

Vanaf september 1952 tot in april 1953 krijgt het kerkhof zijn defi-
nitief uitzicht. De ingang, het kruis en de gedenkhal worden naar de
plannen van een Engels architect uitgevoerd door aannemer Gaston
Heene uit Eeklo. In maart-april 1953 wordt het definitief offerkruis
geplaatst, vervaardigd uit Engelse portlandsteen. Het is 7 meter hoog en
het bronzen zwaard van de kruisvaarders op het kruis weegt 47 kg. Het
lag in de bedoeling van de architect dat de aandacht van de bezoeker
onmiddellijk naar het centrale offerkruis wordt getrokken. Bij het betre-
den van het kerkhof valt de nagenoeg perfecte symmetrie op.

In de hal achter het offerkruis wordt er in drie talen aan herinnerd
waarom het kerkhof werd aangelegd. In het Cemetery Register noteren de
vele bezoekers dikwijls merkwaardige en ontroerende getuigenissen.

Het kerkhof is verdeeld in 12 verschillende vakken of plots, aange-
duid met een Romeins cijfer. De rijen in de plots kregen een letter, de gra-
ven in de rijnen worden aangeduid met een Arabisch cijfer. Soldaat
Anthony Devreker, gesneuveld op 30 maart 1944, ligt begraven in plot XI.,
rij H, graf 3.

4. PLECHTIGHEDEN

Jaarlijks grijpt er op het Canadees kerkhof een indrukwekkende en
ontroerende plechtigheid plaats. Op zondag 9 september 1945 trok voor
de eerste keer een indrukwekkende stoet naar het kerkhof waar de plech-
tigheid in een zeer dankbare sfeer ten overstaan van de Canadese bevrij-
ders verliep. Alle aanwezigen hadden de oorlog nog life meegemaakt en
iedereen wist waarover gesproken werd.

Zolang de gemeente Adegem zelfstandig was, wijzigde er nauwelijks
jets aan de herdenking: plechtige ontvangst de ambassadeur van
Canada, de vertegenwoordiger van de koning, de minister van
Landsverdediging, hoge militairen, burgemeesters en andere persona-
liteiten. Na een mis in de parochiekerk. trok een optocht naar het kerk-
hol waar toespraken werden gehouden en een bloemenhulde plaatsvond,
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In de jaren zestig scheerde een Canadees transportvliegtuig bij het bla-
zen van de Last Post over het kerkhof en strooide daarbij duizenden
papavers uit, symbool van de bloedige strijd. Af en toe kreeg de Adegemse
bevolking een gratis concert aangeboden, bijvoorbeeld in 1969 door de
National Band of the Canadian Armed Forces.

Onder het bestuur van de gemeente Maldegem krijgt de plechtig-
heid veel meer allure, het aantal geinviteerde en deelnemende vader-
landslievende verenigingen stijgt spectaculair. Het Adegemse dorp wordt
herschapen in een vlaggenzee en het geheel verloopt zeer protocollair en
is tot op de seconde geregeld. De tribunes die op het kerkhof werden
opgetimmerd vallen wel niet in eenieders smaak, toch kan niemand ont-
kennen dat de herdenking met veel grandeur verliep.

5. HOGE BEZOEKERS

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van de bevrijding en de
tiende herdenkingsplechtigheid op het Canadees kerkhof, woonde prins
Albert, onze huidige koning, in 1954 de herdenking bij. Het was de bevol-
king ten strengste verboden ook maar iets aan de prins af te geven en
“alle luidruchtige uitlatingen, eerbewijzen of toejuichingen” dienden
achterwege te blijven. De aanwezigheid van de koninklijke prins zorgde
voor een enorme toeloop van volk. Bij het werkbezoek van koning
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Boudewijn in 1974 aan het Meetjesland stond vanzelfsprekend ook een
bezoek aan het kerkhof op het programma. In 1979 was de koning er
terug, ditmaal in het gezelschap van de Poolse president Jablonski. En in
1984 was prins Filip de eregast, hij verving zijn vader die door een ver-
keersongeval niet kon aanwezig zijn. Ondanks de hevige stortbuien was
er ook dit keer een massa volk present en de kranige houding van de
prins die ondanks de regen een paraplu weigerde, werd erg gewaardeerd.

De laatste jaren gaat de plechtigheid uitsluitend door op het kerk-
hof zelf, in het Adegemse dorp is er niets meer van te merken, de vlaggen,
militairen en doedelzakspelers zijn verdwenen. Er wordt op het kerkhof
een oecumenische gebedsdienst gehouden, waarna de klassieke toespra-
ken en de bloemenhulde volgen.

6. POOLSE SOLDATEN

Op het kerkhof liggen ook 33 gesneuvelde Poolse soldaten. De
Poolse pantserdivisie begint in september 1944 aan een ware zegetocht,
in enkele dagen tijd worden Poperinge en leper (6 september), Tielt en
Roeselare (7 september) en na hevige gevechten te Ruiselede ook Aalter
(8 september) bevrijd. Net als de Canadezen worden de Poolse strijders
met veel enthousiasme door de bevolking onthaald.

Grafzerlgjes van Poolse gesneuvelden op het Canadees kerkhaof.
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Naast de Canadese plechtigheid wordt er elk jaar ook een Poolse
herdenkingsplechtigheid gehouden op het kerkhof. Die heeft traditioneel
plaats op Allerheiligen. Tot aan de val van het communistisch regime
werden er telkens twee plechtigheden georganiseerd; in de voormiddag
werden de officiéle Polen ontvangen, 's namiddags was het dan de beurt
aan de vrije Polen, de Polen die in Belgié en elders in ballingschap leef-
den. Het is de verdienste geweest van burgemeester Rotsart de Hertaing
om beide herdenkingen te laten samensmelten.

Die Poolse herdenkingen verliepen steeds in een aparte sfeer, emo-
ties waren nooit ver weg. Dikwijls verschenen er Polen in nationale Kle-
derdracht, waarvan de kleuren scherp contrasteerden met de meestal
grijze novemberlucht. En de Poolse dankbaarheid vertaalde zich ook in
daden: via een opstelwedstrijd konden jaarlijks een vijftal Adegemse kin-
deren een heerlijke vakantie doorbrengen in Polen.

Generaal Stanislas Maczek, aanvoerder van de Poolse geblindeerde
Pantserdivisie, woonde deze plechtigheden dikwijls bij, het was een graag
geziene gast in Adegem. Zoals gezegd was ook president Jablonski,
samen met koning Boudewijn, eregast op de plechtigheid van 1979.

Qp 12 september 1954, tiende verjaardag van de bevrijding, woont prins Albert, de
Canadese herdenkingsplechtigheid bij. We zien de prins met naast zich ambassa-
deur Hebert van Canada.
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Het Canadees kerkhof is als het ware het centrale oorlogsmonu-
ment van het Meetjesland. Het is ook het meest aangrijpende: de hon-
derden jonge mensen die hier rusten en hun leven lieten om ons te bevrij-
den van het perfide nazi-juk verdienen het blijvend herdacht te worden.
Het zou voor ieder van ons een blijvende aansporing moeten zijn om alert
toe te zien dat aan de democratische beginselen van onze maatschappij
niet wordt geraakt.
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Op woensdag 15 september 1948 brengt generaal H.D.G. Crerar een bezoek aan
het Canadees kerlchof. We zien de generaal in het gezelschap van burgemeester dr.
Jozef De Prest. De metalen kruisjes op de graven worden enige tijd later vervangen
door stenen zerkjes.

2680



